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ERKEND GENEVERCAFE

Een nieuwe lente, een nieuw begin met Thijs, Riny, Raymond

Rond 70 Genevers en 70 likeuren, van 'Naveltje Bloot' tot 'Volmaakt Geluk'

Het historische pand uit 1619 staat vandaag de dag nog als een huis

Riny 30 jaar werkzaam in Hartje XXX MOKUM

Vijfentwintig jaar In de Olofspoort bekroond met een officiéle erkenning. Vanaf 20 juli 2013 zijn we een erkend Genevercafe in hartje Mokum.
Reden om terug in de tijd te kijken, herinneringen op te halen, foto’s uit de oude doos te laten herleven met dierbare gasten aan het woord. Vijfentwintig
jaar lief en leed voor en achter de bar met dank aan alle kleurrijke gasten uit binnen en buitenland. Van Jan met de pet tot prins (toen nog) Willem-Alexander.

nder de beschermende takken van mijn
geadopteerde cederboom op 'De Nieuwe
Ooster’ kreeg ik een ingeving mijn verhaal over
de ontstaansgeschiedenis van het Proeflokaal op te schrijven:
het zou een echt jubileumboek worden en verschijnen in
2013. Met Ewout van der Hoog toog ik aan het werk.
We rommelden in dozen op zoek naar foto’s en ronselden
stamgasten stukjes te schrijven over hun onmisbare bezoeken
door de jaren heen. Menigeen scherpte zijn pen en blikte
terug op plezierige en smartelijke momenten, haalde mooie
herinneringen en anekdotes op. Tk kon niet wachten die
ontroerende stukjes aan iedereen te laten lezen. Maar de
uitgave liet echter nog op zich wachten. Door onverwachte,
dramatische gebeurtenissen was ik ertoe geneigd maar
helemaal van de publicatie af te zien. Tot ik de draad weer
oppakte met Roos ter Kuile, die de stukjes en foto's in een
tijdschrift vormgaf. En met enige redactie van Sandra van
Beek begonnen de verhalen over de onophoudelijke
activiteiten van het proeflokaal weer te leven, van
de Sing-Along-avonden tot en met de Flessenclub.
En daar doorheen gevlochten vertel ik mijn
verhaal, over mijn weg van de Wieringer-
meerpolder naar hartje Mokum,
een weg die ik niet zonder
doornen beliep, en van
onvergetelijke ontmoetingen
met Majoor Bosshardt
tot het geven van het
mooiste benefiet-
concert voor

door Riny Reiken

de zusters Augustinessen van de Warmoesstraat.

Met dit tijdschrift proosten we in het voorjaar van 2014
op een nieuwe lente, een nieuw begin met ons dreamteam:
Raymond, Thijs, Adrian, Ana, Olga. Proost! Cheers! Santé!
Prost! Sua Satide! Noroc! Vashe Zdorévje! Salud! Skal!

Proeflokaal In de Olofspoort bestaat nu al vijtentwintig jaar.
Tk heb het geluk dat Raymond Bougquet, een ongelooflijk
vakbekwame gastheer, ons al een aantal jaren bijstaat en
dezelfde passie voor de zaak heeft. Ons team wordt versterkt
met de vrolijke gastheer Thijs Lewis. Ook vriendin Olga,

Riny zingt toonladders tijdens het poetsen van de glazen

(Russische) vrouw van mijn begeleider en vriend Edgar

van Boven, de Roemeense Adriaan Buhai en Portugese Ana
Martins zijn onmisbare krachten die helpen waar ze kunnen.
We zijn een echt team. We draaien zeven dagen per week
met veel plezier en daar ben ik heel trots op!

Als dorpsmeisje had ik geen flauw benul dat ik zoveel mee
zou maken. Tk bezorgde mijn ouders en mezelf slapeloze
nachten. Vooral in het begin in Amsterdam was ik te trots toe
te geven dat ik mijn familie ontzettend miste en wel naar huis
toe had willen kruipen! Omdat ik financieel geen kant op
kon, zat er toen echter niets anders voor me op dan door te
zetten. Tk leerde veel over het leven en mezelf. Het huwelijks-
leven bracht mij geen geluk. Tot overmaat van ramp zakte ik
meer dan vier meter door een vloer naar beneden. Het is een
wonder dat ik nog leef. De dreun was hard aangekomen.

Tk heb maanden platgelegen en moest aansterken. Een

paar lelijke souvenirs heb ik er wel aan overgehouden.

Vanaf dat moment wist ik zeker dat mijn leven zou
veranderen. Behoorlijk wakker geschud zette ik
definitief een streep onder een ongelukkige
relatie. Zonder mijn jeugdvriendin Rennie

op de achtergrond had ik het nooit

gered. Onze bardame en tevens

vriendin Elia Milojkovic hielp

mij er bovenop. Het heeft even

geduurd, maar na verloop

van tijd toch ging ik toch

weer van deze mooie

stad genieten. €~
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Het pand in oude staat
omstreeks 1920

7 mei 1945: schietpartijen op de Dam
en bij het Victoriahotel, voor het pand
lagen BS-ers op straat.
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In 1985 werd Riny Reiken (links) de trotse
eigenaar van chocolaterie ‘In de Lompen’.
Hier waren in de Gouden Eeuw
suikerbroodjes te koop.

Riny en zus Janneke druk doende met mooi verpakken van
chocolade. Riny verruilde zoete broodjes voor chocolade, nog
onbewust van het feit dat in de buurt ook junks als vliegen op

de zoetigheid zouden afkomen.
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De chocoladevulling smaakte naar meer
(alcohol) en Riny besloot aan de drank
te gaan. Proeflokaal ‘In de Olofspoort’

werd 27 juli 1988 geopend.

Vol vertrouwen stapte ik in de val...

door Riny Reiken

¢ zaak is vanuit mijn hart opgebouwd,
het proeflokaal is een afspiegeling

van mezelf. Nadat ik op het platteland
diverse kantoorbaantjes had uitgeprobeerd,
vertrok ik nietsvermoedend over wat mijn pad
zou kruisen, naar de grote stad Amsterdam.

Tk ging er heen in de hoop iets beters te
vinden en stortte me op cursussen in
zelfstandig ondernemen.

Weliswaar haalde ik mijn horecapapieren en
ondernemersdiploma, maar in de beginperiode
ging het mis doordat verkeerde mensen aan
mijn onwetendheid probeerden te verdienen.

Vol vertrouwen stapte ik in de val. Zo opende

ik een oude bakkerswinkel. Maar het onderhuur-
contract dat ik had getekend met bakker

‘De Kampicen’ bleek ongeldig. Tk had een

financiering afgesloten op mijn naam

en er bleek gesjoemeld met het contract.
Daar zat ik dan, tussen mijn chocolaatjes,
verdrietig en zwaar in de maling genomen.
Na enkele gesprekken met de directeur van
Vereniging Hendrick de Keyser, waarbij ik
mijn goede bedoelingen duidelijk mocht
maken, kreeg ik met mijn ondernemersplan
uiteindelijk alle medewerking.

CHOCOLATERIE ‘IN DE LOMPEN’

“Ich verkauf kein bumpsen”

Tijdens de bouw van het Hotel Barbizon Palace werd de omgeving van Warmoesstraat en
Zeedijk hardhandig ‘schoongeveegd’. Tot die tijd was hartje binnenstad een afbraakbuurt,
een gedoogzone voor junks, criminelen en illegalen. Dankzij de aanpak van gemeente en

politie knapte de buurt gaandeweg op.
door Riny Reiken

7z anaf 1985 runde ik Chocolaterie Tn de
Lompen' in een authentiek 17 eeuws
winkelpand uit 1619. Het winkeltje was
weer omgetoverd in de stijl van Anton-Pieck, zoals
hij de voormalige bakkerij uit het verleden had
afgebeeld. Dagelijks werden prachtige taarten en
handgemaakte bonbons aangeleverd door Martin
Ockhyuzen, een enthousiaste, creatieve banket-
bakker. Telkens opnieuw kwam hij aanzetten met
een nieuw ontwerpje, zelfs een keer met een
marsepeinen schilderij van het pand!

De omschakeling naar Mokum was voor mij

een hele ervaring. Vol verwachting had ik mijn
ouders, zus Janneke en broer Wim uitgezwaaid
en natuurlijk kwamen ze allemaal naar de
opening van de chocolaterie.

'Ich verkauf kein Bumpsen'

Met nostalgische doosjes chocolade in gekleurde
strikken geknoopt probeerde ik het publiek te
lokken. Zo zwaaide ik een keurige heer van
middelbare leeftijd toe nadat hij zo aardig naar
me had gekeken. Hij zou vast en zeker een paasei
kopen, ik lachte hemn vriendelijk verlegen toe.

Na enige tijd hoorde ik het deurbelletje rinkelen.
De man bleek Duits te spreken en vroeg mij naar

de prijs van ‘bumpsen’ “Ich verkauf kein Bumpsen’,

was mijn antwoord. Ik wist echt niet wat hij
bedoelde en haalde mijn schouders op.

Totdat na een volgend bezoek van een andere
meneer met een Hollands verzoek mijn luikjes
opengingen: kleine winkeltjes bleken vaak een
dekmantel voor de dames van plezier, die er in

het achterverblijf een paar centjes bijverdienden.

Tk werd zeer alert. Dat was ook nodig, want in mijn
winkeltje kwamen mensen van uiteenlopend allooi.
Geweldig leuk vond ik het om met buitenlandse
mensen te praten. Minder leuk was het - als ik bjj
mooi weer op m'n stoeltje voor de deur zat - au-
toraampjes van passerende auto’s naar beneden
gedraaid werden en ik van de bestuurders vlotte
onderhandelingen over een prijs moest aanhoren.

Varkenspootjes

Commissaris Dorst van het politiebureau
Warmoesstraat kocht regelmatig een doosje
bonbons. Van deze bijzonder aardige man werd

ik wel wijzer. Want vooral in het begin werd ik
gigantisch in de maling genomen door mensen uit
de buurt. Nooit vergeet ik mijn eerste bezoek aan de
plaatselijke slager. Ik wilde een lekkere erwtensoep
maken en vroeg aan de slager: "Hebben jullie ook
varkenspootjes?” De slager knoopte zijn broek los,
liet deze zakken en riep vervolgens zijn personeel

toe: “Jongens, hebben wij varkenspootjes?!”

Na wat schijnbewegingen van zijn medewerkers
en wat onderlinge onderbroekenlol stond ik

met een knalrood hoofd aan de grond genageld.
“Geeft niks hoor, meissie, zo zien we ze niet
zoveel hier, maar 't went wel”. Met kloppend hart
en volle tas met varkenspoten verliet ik de zaak.
De slager riep me na: “Welkom in de buurt,
maar wel terugkomen hoor!”

Temeier

De dames van plezier kochten graag bonbons en zo
nu en dan hoorde ik details over hun vak. Verderop
in de steeg werkte Yvon achter het raam. Deze echte
Amsterdamse temeier had een apart kapsel, een
gebleekte suikerspin. Ze was erg aardig, zwaaide
altijd naar me of riep door de kier van de deur wat
ze wilde bestellen. Dan zette ik bonbons voor haar
klaar of ze kwam er een paar snoepen voor ze naar
huis ging en maakten we een praatje. Omdat ze altijd
vroeg hoe mijn dag was geweest, informeerde ik
voorzichtig of zij het leuk had gehad. Op een dag
vertelde ze met Amsterdams accent: “Moet je hore

- wat ik nou heb gehad! Een Chineesie! Tk had wel
een pincetje kenne gebruike!” We hebben er samen
smakelijk om gelachen en langzaam begon ik te
wennen aan deze andere wereld.

De chocoladewinkel bracht me geen geluk.

De zoetigheid trok veel junks, er werd veel
gestolen. Op een dag stapte een junk binnen

en ging er vandoor met een kilo handgemaakte
bonbons voor het Thaise restaurant

(van vriend Jan Strijbosch, inmiddels overleden).

Het dwangbevel om het pand te verlaten werd
omgezet in een echt contract. Het gezegde

‘al is de leugen nog zo snel, de waarheid
achterhaalt haar wel” was - zeker in mijn situatie —
goed van toepassing. In Amsterdam spreken

ze in zulke situaties over ‘op je bek gaan’

Dat is mij overkomen. Door schade en schande
wordt men wijs. En dus bivakkeer ik wonderwel
nog steeds op dezelfde plaats. ¢~

1985-1988

Woedend rende ik achter de junk aan. Na een
gevecht in een steegje om mijn bonbons was ik

het spuugzat. De chocoladewinkel werd daarna
een Winkel van Sinkel en ingericht met Hollandse
souvenirs. Op de rand van de lambrisering stonden
molentjes. Door aan de wiekjes te draaien en
muziek te horen haalde ik toeristen over ze bjj

me te kopen. Al kon ik ternauwernood mijn

hoofd boven water houden, toch vond ik steeds
een manier om mijn nota’s te voldoen. €~

Commissaris Dorst van de Warmoesstraat werd

vaste klant van de Chocolaterie en hield
een oogje in het zeil (links Appie, rechts Riny).




Hier tapt Riny haar eerste biertje.

Let op de keurige uitgedoste
gastvrouw daar nog in mantelpak.

1990

Riny volgt haar eigen koers.
Foto: Marianne van Veen

1992

Goupe solei kwam in de mode.

2003

Het 15-jarig bestaan van het Proeflokaal gevierd in het Occo-hofje, met

dank aan Harry en Martin. Feestelijk ingedronken met Bas Bouwman.
Goeie drank, Brabantse humor en veel herinneringen.

PROEFLOKAAL 1988-1998

door Riny Reiken

Lz

ijdens de enorme renovatieplannen van de
Warmoesstraat en Zeedijk bedacht ik een
nieuwe bedrijfsbestemming. Aan jonge
ondernemers werden Boss-subsidies verstrekt en
ik kon in aanmerking komen met mijn onder-
nemersplan. Gedurende die procedure hield ik mijn
Winkel van Sinkel open tijdens weekenden en kon
het daarnaast met twee parttime banen financieel
redden. Ik werkte bij Peek & Cloppenburg op de
herenafdeling en bij Lucky Leder in de Kalverstraat
waar je provisie verdiende met verkoop van
bankstellen. Omdat ik nog nooit een biertje had
getapt, leek het handig enige horeca-ervaring op te
doen. In De Telegraaf stond op een goede dag een
advertentie. De bar bleek dichtbij in de Warmoes-
straat. Dit was een buitenkansje, dus ik maakte snel
een afspraak. Nadat ik was binnengelaten door een
deur met kijkgaatje, vroeg de barman: “Wil je een
biertje of een wijntje?” Het bleek om een functie in
een topless-bar, dus geschrokken nam ik de benen.
Dan maar geen ervaring. Ik keek de kunst af bij
proeflokalen in de omtrek en trok de stoute
schoenen aan.
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Proeflokaal

In een jaar tijd werd mijn winkeltje omgetoverd
tot een prachtig oud-Hollands proeflokaal.

De opening was op 27 juli 1988. Er moest een
vertrouwde sfeer komen waarin ik me thuis voelde.
Geen harde muziek en gokkasten, maar wel veel
cultuur en natuurlijk leuke mensen. Daar het

Proeflokaal zich in hartje stad aan de rand van

de rosse buurt bevindt, probeerden mensen mij
vooral in het begin uit toen ik dit nog niet doorzag.
Zo werd een echte doorgewinterde barkeeper
aangenomen. De man had dus veel ervaring en voor
ik het wist veranderde de sfeer die ik voor ogen had.
Hij dronk veel jenever tijdens zijn werk en zou dat
‘jonge meissie’ wel eens op weg helpen. Aangezien
de gasten al een tip gaven bij binnenkomst was ik
enorm op mijn hoede. De horeca bleek behoorlijk
zwaar en vele klanten probeerden van In de
Olofspoort hun clubhuis te maken. In die tijd

waren er pooiers, veel junks en werd er in

de buurt ongelooflijk veel in drugs gehandeld.

Toch hield ik voet bij stuk en bleef steeds

duidelijk over wat wel en niet was toegestaan.

Vlotte babbel

Had ik de barkeeper aanvankelijk zijn gang laten
gaan, op een gegeven moment was ik het beu.

Hij werd op staande voet ontslagen, tot groot
ongenoegen van mijn toenmalige man Jan Koops.
De twee waren bevriend. Dus ook Jan, die graag
een slokje teveel dronk, kocht eieren voor zijn
geld. Hij had de keuze achter mij te staan, of te
vertrekken. Aanvankelijk koos hij mijn zijde.
Toen hij ging meewerken achter de bar in het
Proeflokaal om de opgelopen schade te herstellen,
betekende dit het einde van zijn carriére als
acquisiteur van thermopane ramen en
andersoortige handel.

Jan had een vlotte babbel en velen hingen aan zijn
praatgrage lippen. Hij kon verhalen vertellen als
geen ander, soms zo sterk dat hij er zelf in geloofde.
Koops was van alles geweest: bruggenbouwer of
architect, precies zoals het hem uitkwam, vooral
met vrouwelijk schoon in de buurt. Vaak vroegen
zij mij de volgende dag dan of de ‘gynaecoloog’ of
de ‘professor-doctor’ s avonds ook achter de bar
stond? Van lieverlee kwam ik er zo achter dat hijj
ongelooflijk kon fantaseren, ook over reizen.

Zelf uitmaken

Af en toe vraagt een klant nog naar hem en begint
sterke verhalen vertellen. Dan komt de oude tijd
weer bovendrijven en verwonder ik mij erover dat
ik het zo lang heb volgehouden. Jan had drie zonen
uit twee eerdere huwelijken. Nadat hun moeder was
gestorven, kreeg ik er in de weekenden de zorg voor
twee zonen bij. Terwijl vader geregeld op stap was.
Zit mijn dasje goed, zit mijn jasje goed? En daar ging
hij, naar cafeetjes om te drinken met zijn maten.

Hij liet me alleen in de bar en aan mijn lot over.
Soms kwam hij pas dagen later terug en bezwoer
dat hij nooit meer één drup zou drinken. Diep in
mijn hart had ik medelijden met hem (niet met
mezelf). Tot ik een ongeluk kreeg, wakker werd in
het ziekenhuis en plotseling tijd had om na te
denken. Voor het eerst realiseerde ik me dat het
leven in een paar seconden voorbij kon zijn en trof
voorbereidingen voor ons afscheid. Niet iedereen
was het er mee eens. Uit de buurt kreeg ik

Bas, barman 1998-2013

Nadat Bas Bouwman Bar-A-Bas op de Zeedijk had verkocht en in 1998 voor het eerst In de
Olofspoort bezocht, sloeg in het Proeflokaal de stoppenkast door. We zaten in het donker,

de elektriciteit was sterk verouderd en bijna niets werkte.

anvankelijk zou Bas achterstallig onderhoud
% bijwerken. Van het één kwam het ander, Bas

knapte de elektrakast op, werd barkeeper en
ging al snel aan de slag met het maken van drankjes.
Hij bedacht heerlijke recepten als 'Burgerlijk
Standje', 'Halleluja’, 'Kus me snel’ en meer van
dergelijke romantische drankjes. Bas’ creativiteit
kende geen grenzen. Wij genoten van onze
bezoekjes aan de verschillende distilleerderijen
en onze verzameling jenevers en likeuren groeide.
We proefden veel tijdens onze nachtelijke uurtjes

door Riny Reiken

in het souterrain. Bovendien draaiden we

zeven dagen per week, de zaak liep als een

trein. Gemeenschappelijke gasten troffen elkaar

Tn de Olofspoort. Bas, een avontuurlijke Brabander,
was bij zijn definitieve vertrek naar Amsterdam
gewaarschuwd door zijn moeder Bep, die zich
afvroeg wat hij toch zocht in die stad van Sodom
en Gomorra. Later zou Bep echter nog volop gaan
genieten van de talloze bezoekjes aan haar zoon in
hartje Mokum en nam vader Kees elke gelegenheid
waar zijn zoon op te zocken.

Na een jaartje samenwerken was bij ons een

vonk overgeslagen en hadden wij een relatie.

Wij trouwden op 30 oktober 2003 in de Stopera.

Na de ceremonie vertrokken we met ons gezelschap
in een rondvaartboot over de Amstel naar hartje
binnenstad. In het klooster van de liefdeszusters
Augustinessen werd daarna ons huwelijk ingezegend.
Tijdens het feest met familie, vrienden en vaste
gasten zong ik Stindchen van Franz Schubert.

Een aantal jaren geleden werd duidelijk dat Bas zijn
werkzaamheden zou overdragen. Op zijn zeventigste
verjaardag nam hij formeel afscheid van zijn
arbeidzaam bestaan. Hij geniet nu - sinds kort weer
als vrijgezel - van zijn eigen welverdiende vrije tijd:
“Ik ben blij da’k rust heb!” ¢~

bedreigingen. Het moet een schok zijn geweest voor
veel gasten te ervaren dat ik mijn gevoelsleven zelf
uitmaakte. Velen hadden het idee dat Jan de eigenaar
van het Proeflokaal was en hij de zaak voor mij had
gekocht. Dit had hij rondgebazuind (en ook dat ik
zijn secretaresse was). We hebben veel gelachen,
maar achter de schermen heb ik lang gehuild. Ik liet
de tropenjaren achter mij en begon opnieuw. Maar...
niets dan goeds over de doden. Hopelijk heeft Jan
een goede plaats gekregen aan gene zijde. Vol plezier
zong hij altijd: Tn de hemel is geen bier. ¢

De Warmoesstraat door de jaren heen, het zicht

vanuit In de Olofspoort




Riny zingt 'Standchen' van Schubert tijdens de
bruiloft van Roos en Jeroen in 2011

Zuster G. Witlox in de Warmoesstraat, 2003

Linda Rands, zangpedagoge
en zangeres

Claren Mc.Fadden, zangpedagoge
en zangeres in velerlei genres

Riny met Fonsa ten Velde, pianolerares

Het kwartet 'Fier Stemmig'

Zusters Augustinessen

ij de Zusters Augustinessen van

) St. Monica heb ik vele malen bij kerst-
diensten gezongen. Deze liefdeszusters
hielpen vanuit hun klooster in de Warmoesstraat
honderden ongewenst zwangere meisjes en vrouwen
aan een slaapplaats en veilige tockomst onder de
naam Meisjesstad. Dak-en thuislozen kregen eten

en wie wilde kon er dagelijks bidden.

De zusters hadden een gemiddelde leeftijd van 80
jaar. Ze waren niet meer zo goed ter been en hadden
geen lift. Daarom heb ik — met Bas Bouwman, Joris
van Loon, Kees Terlouw, Erik Visser — in 2003 de
Stichting ‘Geef de zusters een lift’ opgericht en op

5 april twee benefietconcerten georganiseerd. We
werden daarbij door vele vrienden belangeloos
bijgestaan. Twee koren, zangers en een begaafd
violist deden mee en hotel Krasnapolsky stelde

door Riny Reiken

de grote zaal beschikbaar. Graffitikunstenaar Faith
71 tekende samen met fotografe Marianne van
Veen voor een affiche, een kunstwerk in zwart-wit
waarop twee oranjegekleurd oplichtende zusters
zij aan zij door de Warmoesstraat lopen vanaf de
Nieuwebrugsteeg. Van de tekening waren door
Atlantic posters gedrukt, die overal in de
binnenstad hingen om te verkopen. De

opbrengst voor de zusters was € 10.060.

De zusters maakten een vreugdedansje

en organiseerden voor ons, alle vrijwilligers, een
middag. We kregen zelfgebakken koekjes bij de thee
en een prachtige voordracht, die was samengesteld
en voorgedragen door de zusters zelf.

De lift werd geplaatst. Wij konden met ons bedrag
slechts een gedeelte bijdragen; een lift kost veel meer
geld dan wij bij elkaar hadden kunnen zingen. Maar

Aafje Heynis, Lied & Klassiek-kunst

7 ijn klassieke zangopleiding heb ik van
1992-99 mogen volgen bij de beroemde
7 altzangeres Aafje Heynis. Hiervoor ben
ik haar nog steeds zeer dankbaar, ik voel mij een
geluksvogel met gouden vleugels. In 2008 is het
boek Aafie Heynis, Priesteres in haar vak verschenen
waaraan ik een bijdrage mocht leveren. Een citaat:
‘Heel blij was ze als je een lied ging begrijpen. En als
je dan ook nog eens de tonen op de juiste wijze wist

door Riny Reiken

te produceren, riep ze: “Zo moet het”! Van pure
blijdschap gooide ze soms, al zwaaiend, bijna de
lamp van de piano af. Ze kon zeer geémotioneerd
reageren en dat ze dat toonde, voelde je echt geluk’

Voor mijn grote muziekpassie heb ik het 'Lokaal
voor Lied & Klassiek-kunst' opgericht en we staan
sinds 2005 officieel ingeschreven bij de KvK. Wij
organiseren concertjes in besloten kring in intieme

sfeer. Dan toveren wij het achterzaaltje van het
Proeflokaal om tot concertzaaltje voor Lied en
Klassiekkunst. Tk zing klassieke liederen van oude
componisten zoals Schubert, Brahms, Schumann,
Tsjaikowsky, Bach en volksliedjes uit de hele wereld.

Verschillende pianisten begeleiden mij als ik
de liederen ten gehore breng. Een repertoirelijst
wordt op aanvraag verstuurd. <~

buiten ons gezichtsveld waren ook vele schenkingen
gedaan. De lift werd geplaatst. Achteraf bleken er
reeds bouwplannen. Toen het pand werd verkocht
kwamen twee zusters mij inlichten. Nadat bleek dat
de kapel zou worden gesloopt waren ze helemaal in
tranen. Hun levenswerk, waar met hart en ziel aan
was gewerkt en voor gebeden...

Het was een groot verlies toen de zusters zich in
2011 uit het actieve leven terugtrokken uit de
Amsterdamse binnenstad vertrokken. Wij dragen
ze een warm hart toe. Velen hebben door de
Zusters weer een leven op kunnen bouwen, een
menswaardig bestaan, een eigen, vaak zelfstandig
leven in een nieuwe, anonieme omgeving.

De overgebleven zusters in enkele steden
verkopen jaarlijks lootjes voor hun Meisjesstad
om de onkosten te kunnen dragen. ¢

Riny met Aafje Heynis tijdens de presentatie

van Aafje's boek

Hij bedacht zijn leven nieuw

Over zwart gebrande resten van een
vermoorde stad, scheen schuldeloos een
zomerzon

toen het eerste licht de ogen raakte

van het kind

dat telkens weer het leven nieuw

bedacht

huilende ruines Rotterdam vonden hun
tegendeel in Brabantse rust, gemoedelijkheid
Opnieuw begon zijn leven

Hij groeide mooi en eigenzinnig,

hij groeide trouw, verantwoordelijk

hij maakte zijn handen tot zijn ogen
wist zijn leven veilig hier

en voorkwam de trek naar verste oorden

Hij bedacht het leven nieuw
hij vond zijn eigen weg

en vertrok
naar een nieuwe haven;
hij bouwde Amsterdam tot zijn bestemming.

Eigenzinnig trouw zag hij de pieken van
ultiem geluk

rook ook hij de weeé geuren van de goot

en bleef zichzelf,

hij wist de liefde van Piet Thoolen,

hij vond de echo van zijn liefde in neef Hans

En hij bedacht zijn leven nieuw

Hij blies sigarenrook over de oudste delen
stad

doopte zijn buurt in zoete likeuren en
oud geworden jenever

en vergroeide hier

Hij bedacht zijn leven nieuw

in verse liefde, herwonnen trouw, in Riny;
zoet geluk, zacht gezongen woorden

Hij vond zijn vrienden, maatjes, musketiers,
ze dronken en losten het leven op,

elke dag opnieuw

En nu zelfs zijn buurt stilaan vertrokken is,
staat hij daar, trots, wat moe

liefdevol en groots

Vandaag bedenkt hij zijn leven nieuw
“k Ben blij da’k rust heb”

verzuchtte hij

Vandaag bedenkt hij zijn leven nieuw
zoals hij altijd deed,

zoals hij altijd doet,

zoals hij altijd zal.

Al zeventig jaar.

Lieve Bas, al zeventig jaar zichzelf.

Thom deLagh, juli 2012



Olga en Edgar van Boven
pianist en begeleider

Erik veriest Sandra niet uit het oog

(ziet Riny)

Rodolfo, Frederique, Ewout, Riny
tijdens de Mozart-avond

Met

1 ben ik geboren en deels getogen in
% Amsterdam, toch kende ik In de Olofspoort

alleen als ‘een’ cafeetje in de rosse buurt.
Totdat mijn geliefde Erik Pels me er in het najaar
van 2010 de fijnste likeuren liet proeven met zoete
titels als 'Hoe langer hoe liever'. Hoewel hij niet
geboren maar wel getogen Amsterdammer is en in
Amstelveen woont, kun je In de Olofspoort gerust
zijn stamcafé noemen, waar hij op vreugde en
verdriet kan drinken met Riny. Hij introduceerde
haar bij mij als de zangeres die onder meer les had
gehad bij concertzangeres Aafje Heynis door op
haar portretfoto op de balk te wijzen.
De (zang)muziek heeft ons contact versterkt. Want
wil je het geloven of niet, in het jaar dat ik Erik en
In de Olofspoort leerde kennen dook ook ineens een
Russisch musicus op. Zo bleek dat deze Andrej
Aleksejev Boretsky, een echte Kozak uit Volgograd

'Lied & Klassiek' - In de Olofspoort

door Sandra van Beek

(voormalig Stalingrad) en woonachtig in St.
Petersburg, een studie maakte van een voorvader
van me, de vergeten negentiende-eeuwse componist
Nikolaus von Zaremba. Voor we dit goed konden
beseffen kwam Andrej naar Amsterdam, plakte een
meterslange stamboomkaart op mijn huiskamer-
muur met dubbelzijdig vloerbedekkingtape die er
niet meer van af te branden was en wees aan waar
Zaremba’s afstammelingen gebleven waren. En, waar
het zijn directe nazaten betrof, in Nederland.

Hoe dat zo is gekomen is te ingewikkeld voor een
jubileumboek, het belangrijkste voor In de
Olofspoort was dat Andrej kon zingen, en niet zo'n
beetje ook. Het kon zomaar gebeuren dat hij met
Riny in januari 2011 na een Zaremba-pianoconcert
in het Conservatorium van Amsterdam Tsjaikovski’s
versie van Goethe's gedicht Nur wer die Sehnsucht
kennt ten beste gaf. Natuurlijk onder het genot van

LETZTER AUFENTHALT,

de Russen zingen

likeuren, met de instructie dat deze gedronken
moest worden en niet in één keer als wodka
achterovergeslagen.

Vanaf dat moment kende Andrei de Sehnsucht,

het verlangen terug te komen naar Amsterdam.
Opnieuw zong hij In de Olofspoort in februari 2013.
Inmiddels was hij koordirigent van St. Petersburg
Serenades koor en zette zijn voltallige koor aan tot
het zingen van Russische (volks)liederen. Het koor
hield niet meer van ophouden. Bedwelmd door
oud-Hollandse likeur vervolgden zij hun tocht naar
de Dam. Zij zongen bij het monument en zij zongen
in tram 4 en als het goed is zingen zij nog steeds,
dankzij de geweldig gezellige ontvangst in het
mooiste muziekcafeetje van Amsterdam In de
Olofspoort! Zie http://www.youtube.com/
watch?v=rVIDWT-358Q <~

NIEUWE BRUGSTEEG 13, AMSTERDAM

In de Olofspoort presenteert zich op haar website als Proeflokaal. Het proeven hoeft niet
al te voorzichtig gebeuren; de klant mag gerust meerdere glazen met hetzelfde nuttigen.
Dit weet ik als geen ander, omdat mijn overgrootouders Berend en Hendrika Brugman-
Ten Napel tot aan 1925 ook een proeflokaal dreven in Kampen, pal naast een kazerne.

door Gerrit van der Vorst

e presentatie van die nering was verwar-
rend, want hun proeflokaal heette ook
koftiehuis te zijn. Misschien kon men er ook
koffie krijgen, maar aan de dorstige soldaten en
sigarenmakers in het Kampen van toen konden mijn
overgrootouders beter neutjes schenken en ze waren
commercieel genoeg om dat ook volop te doen. De
ingetogen presentatie van een proeflokaal is echter
niet de reden waarom ik zowel in Amsterdam als
Kampen altijd even langs de adressen Nieuwe
Brugsteeg 13 en Oudestraat 220 loop.

Mijn overgrootouders Brugman hadden in negen
jaar twee zoons gekregen, mijn grootvader Gerrit
(waar ik naar ben vernoemd) in 1889 en Arend in
1898. Gerrit werd een {'rooie’) emailleur bij Berk
Kampen. In plaats van socialist had opa ook voor
gereformeerd ouderling kunnen doorgaan (wat
destijds in Kampen praktischer zou zijn geweest)
met zijn strenge uitstraling en steile, preutse
opvattingen. Zijn broer Arend was in vrijwel alles
zijn tegenpool. Over hem werd nooit een woord
gesproken, realiseerde ik me tijdens een autorit van
mijn woonplaats Zeist naar mijn werk in Nijmegen.
Wat zou erachter gezeten hebben? Wat voor man
was Arend, waar was hij gebleven? In 1990 besloot ik
op onderzoek uit te gaan. Navraag bij bejaarde
Kampenaren leverde een opmerkelijk verhaal op

waarin het adres van In de Olofspoort een rol speelt.
Arend Brugman was als sigarenmaker een vakman
(50 mooie sigaren per uur). Zijn hang naar het
caféleven beperkte zijn productie aanzienlijk. Voor
extra inkomsten verkocht hij zelfgevangen snoeken.
Ook pofte hij op de {(goede) naam van zijn ouders
die zijn schulden prompt betaalden. Hij hield
ervan om na het avondeten goed gekleed over

de Oudestraat in Kampen te flaneren (‘alsof de
burgemeester er aankwarm’) alvorens te gaan
innemen. Natuurlijk waren er ook vrouwen die
voor heer A. vielen. Het leidde tot een kortstondig
huwelijk en een op het nippertje afgebroken
verloving. Drank maakte meer kapot dan Arends’
ouders lief was, zeker toen Kampen voor hem te
klein werd. Proeflokaal B. Brugman' keek uit op

de aanlegplaats van de boot die dagelijks naar
Amsterdam en terugvoer. Arend besloot het
nachtleven in de hoofdstad te gaan verkennen en
raakte er al snel aan verslingerd. Het verschil met
het calvinistische Kampen, waar onder meer tot
1935 een felle discussie woedde over de zondags-
opening van het Zuiderzeebad-butfet, waarbij de
zondagsrust telkens won, was dan ook erg groot.
Dan Amsterdam! Zodra Arend een partij beste
sigaren had kunnen verkopen of anderszins aan
geld was gekomen, stapte hij - na volgens beproefd
hoerenlopersrecept een aantal rauwe eieren gegeten

te hebben - op de boot. Verfomfaaid, zonder overjas,
met nachtpon als onderhemd of zonder zijn mooie
fiets kwam hij dan dagen later terug.

Aan dat wisselvallige bestaan kwam een eind, of een
ander vervolg, toen Arend een ander zwart schaap
leerde kennen, de prostitué Sina M. uit Emmen. Zij
was een grote, zwarte verschijning die in het milieu
ook wel ‘de tijger’ werd genoemd. Arend vestigde
zich definitief in Amsterdam en Sina M. en hijj
gingen verder in de prostitutie. In Kampen zag men
Arend alleen nog terug in 1931 toen de erfenis van
zijn ouders in zicht kwam. Als we de Amsterdamse
zedenpolitie mogen geloven, was mijn oudoom
Arend op zeker moment één der beruchtste
souteneurs van Amsterdarm’

Eind 1934 vertrok Arend met Sina M. naar
Groningen. Daar zette hij met enkele figuren uit het
Amsterdamse stadsleven een zwendel met revolvers
op. Nadat deze ‘bende van oostelijk Groningen’
opgerold werd, moest Arend een lange celstraf
uitzitten. Na zijn ontslag uit de gevangenis werd hij
opnieuw veroordeeld wegens het vernielen van een
grote caféruit (al eerder had hij een kastelein in
Deventer opgelicht). Na deze mislukte Groningse
periode keerden Sina M. en Arend Brugman in 1938
terug naar Amsterdam, waar de beruchte prostitué
in april 1939 de ooit zo innige samenwerking
verbrak en trouwde met een brave Amsterdamse
burger. ‘De tijger’ stapte uit het milieu.

Arend zat zonder inkomsten. Vanwege zijn strafblad
en beroerde reputatie als souteneur weigerde de
Sociale Dienst hem pertinent een uitkering, hoe
vurig en persoonlijk zijn smeekbedes ook klonken.

Nadat hij ergens sigaren had kunnen maken en even
kellnerde, belandde hij in juni 1941 in de goot. Als
gemankeerd straatzanger vond hij onderdak in het
Nachtasiel voor Onbehuisden en bij het Leger des
Heils.

De Sociale Dienst stuurde werkeloze Arend in juli
1941 naar Duitsland om in Bremen te werken. Rond
een jaar later was hij weer in Amsterdam en nam
zijn intrek op Oudekerksplein 56 in Koffiehuis Het
Vosje. Waarschijnlijk meende hij met zijn kennis van
het Duits in Nederland wel wat te kunnen verdienen.
Als - uiteraard onbevoegd - ambtenaar nam hij met
anderen een partij zwarte handel in beslag. Hij hield
er 500 Rijksmarken aan over. De politie kwam hem
op het spoor en arresteerde hem op 12 februari 1943
op Nieuwe Brugsteeg 13, waarschijnlijk in de
geheime schuilplaats die Riny daar later ontdekte.
Hij werd voor fraude bestraft met drie jaar
gevangenisstraf die hij uitzat in de gevangenis van
het Pruisische rattenvanger stadje Hameln. Toen de
bevrijding naderde gingen de Duitsers met hun
gevangenen rondzwerven. De toen al verzwakte
Arend Brugman raakte in april 1945 vermist tijdens
zo'n 'dodenmars’. Omstreeks 1950 werd hij officieel
dood verklaard. Deze tragische geschiedenis is voor
mij een reden om af en toe langs In de Olofspoort te
lopen (afgezien van dat het er ook prima toeven is).
Dan mijmer ik er over dat ik nog wel eens met mijn
- toch bijzondere, maar dan wel op het rechte pad
teruggekeerde - oudoom onder het genot van een
goed glas zou willen napraten over zijn bewogen
verleden. Liefst op het adres dat in het vonnis van
het Duitse Landesgericht in juni 1943 is aangeduid
met ‘letzter Aufenthalt: Nieuwe Brugsteeg 13” €~



Onze pianist Hans de Bruijn

Stamgasten vanaf het eerste uur,
Jan Lasker en Hans Greve

Voorzanger Frank Dam

Vaste bezoeker, Wim Qostveen

HET IS WEER ZOVER! HERINNERING
AAN EEN AVOND SING ALONG

“Mag ik uw kaartje even zien?” Als de conducteur mijn OV-chipkaart scant zie ik de
contouren van Amsterdam opdoemen. Niet vergeten uit te checken, denk ik. Met mijn
kaart stevig in de hand gedrukt loop ik door de mooie hoofduitgang van het CS naar
het stationsplein. Als ik de gevaarlijke Prins Hendrikkade oversteek zal ik binnen
enkele minuten op mijn bestemming zijn, gezellig.

door Jan de Jong

2 ant het is weer zover, derde dinsdag van

de oneven maand, dus ‘Sing-Along’ met
Hans de Bruijn en zijn band. Hans en ik
waren KLM-collega’s in de onstuimige zeventiger
en tachtiger jaren. De allereerste jazzavonden van
Jazz-O-Matic-Four heb ik gemist, maar de afgelopen
twintig jaar mag ik me vaste klant noemen. Zo voelt
het ook. Nog even. Op dit stukje straat voel ik me
altijd een beetje begluurd, zo van: eenzame man, die
met forse tred richting hoerenbuurt loopt met een
‘niks-aan-de-hand’ gezicht. Ik hoor vrienden al aan
Angelique vragen: “En, hoe gaat het tegenwoordig
met Jan?” Maar de buurt is de laatste jaren geweldig
opgeknapt. Je kunt weer door de Warmoesstraat
lopen zonder gevaar van een klap in je nek te
krijgen. Het is een mooi staaltje van gezonde
buurtsanering.

Huiscultuur

Als ik de mooie ramen passeer, hoor ik dat het
zingen al is begonnen. Het ziet er weer gezellig druk
uit. Alleen ingewijden weten wat een prachtig lieflijk
Proeflokaal hier verscholen ligt tussen vele gewone
cafés. Het gebouw staat symbool voor wie het
runnen, een stijlvol, prachtig karakter. De
charmante, allerliefste Riny, vriendelijke, gastvrije
Bas en Raymond, voortzetting van de kostbare
huiscultuur. “Biertje, Jan?!” Met een pilsje in de
hand schuif ik langs de dikke laag klanten aan de
toog naar het midden van de zaal. Als Riny toevallig

Willem Buis, Duco Maréchal, Ruud Engels

bedient krijg ik in het voorbijgaan nog een kus.

Nu voel ik me wel heel welkom in de ‘Poort’ Mooi
begin, nietwaar? De mannen van de band zitten
midden in de zaal, verbindingsgangetje tussen
voor-en achterzaal en zingen een song uit de
veertiger jaren. Hans aan de piano kijkt even op,
knikt een vriendenwelkom. Tom Stuip met zijn
banjo op een barkruk tussen bar en piano. Ad
Houtepen aan de andere zijde van de piano op een
stoel met zijn grote bassaxofoon. Tegenover hem op
de verhoging Peter Ivan met zijn cornet. Samen
vormen zij een ‘instituut’ Altijd professioneel en
genietend van alles wat ze samen spelen. Af en toe
afgewisseld met een heerlijke solo. Teder krijgt een
beurt. In de pauze schud ik handen met Ton, Ad en
Peter. “Alweer drie maanden geleden, hé?” Goeie
ouwe bekenden zijn we.

Jan, fluiten!

Het talrijke publiek bestaat volgens mij voor 80
procent uit kennissen van Hans. Af en toe zit er
iemand tussen die ‘s avonds laat nog terug moet
naar het mooie Twente, waar Hans vandaan komt.
Het land waar het leven altijd goed is gebleven,
althans in mijn herinnering.

De meeste gasten zijn vaste Sing-Alongers. En dan
altijd wel enkele vreemden of toeristen. Het leuke
van de sessies is dat bijna iedereen die een kopie met
de liedjes in handen krijgt gedrukt, onmiddellijk en
zonder moeite mee kan zingen en er ook gelijk

Bert Raske, Marcel Mulder

plezier in heeft. Zodra Hans “Achttien!” roept wordt
dit naar voren aan de bar en naar achteren in de zaal
doorgegeven. Mijn zangvriend Frank speelt meestal
gepast en enthousiast de dirigerende rol.

In de loop van de jaren heb ik het genoegen en de
eer gekregen om een bescheiden muzikaal rolletje te
mogen spelen. Nadat wij met z'n allen de tekst I'm
looking over a Four Leave Clove hebben gezongen,
zetten Hans en ik het lied voort met de tekst uit de
Luchtmacht, een beetje schuin dus. Dan roept Hans
na het gezamenlijk zingen van een bepaald lied:

“Jan, fluiten!” het teken voor mij om een coupletsolo
te fluiten. Het is ieder keer een experiment en
spannend of het wel gaat lukken, omdat ik het een
uitdaging vind om de melodie in allerlei fluitvariaties
uit te voeren. Gelukkig krijg ik meestal na afloop
vele complimentjes. Als tiener, in het Jappenkamp,
heb ik mezelf schoonfluiten aangeleerd in onderlinge
competitie met mijn kampgenoten. Daar heb ik toch
nog iets geleerd!

Royale Amsterdamse gastvrijheid

De bandleden vinden het denk ik ook wel leuk.

Zij hebben alle drie eveneens een solo. Ton speelt
fantastisch op zijn banjo meestal de introductie van
het lied. Ad heeft een speciaal eigen nummer, Happy
Feet, waarbij hij niet onverdienstelijk zingt. En als hij
de dag goed heeft gepland, draagt hij zijn speciale
Happy Feet schoenen met veel wit. Peter verrast ons
soms met zijn piccolofluitjie en vele mooie variaties.
Echte vakmensen. Aldoor komen er nieuwe mensen
het lokaal binnen die een pilsje bestellen of eentje
krijgen aangeboden van een bekende. Tegen het
einde van de avond, rond elf uur, schuifelen de eerst
gasten naar buiten, aangenaam vermoeid van alweer
een mooie Sing-Along. Al eerder zie je Riny
regelmatig onrustig langskomen op weg naar de
trappenkast, waar zij haar lekkere schalen met kaas
en worst klaar heeft staan. Vroeger was dat alleen

Bert en Sjanie Koster

voor musici en intimi, tegenwoordig wordt gul
met schalen rondgegaan. Royale Amsterdamse
gastvrijheid. Maar waar gaat het hier uiteindelijk
om? Het zal de waarheid en niets minder dan de
waarheid zijn en blijven als nog decennia na nu
wordt verteld dat hier vroeger een heel gezellig
Proeflokaal was met lieve, aardige, gastvrije mensen
achter de toog. Periodiek organiseerden zij een
liederenavond, waar iedereen ongeoefend
onmiddellijk en met veel enthousiasme mee

kon zingen. Dit zal nooit meer uit ons geheugen
gegumd kunnen worden.

Papa Willem, Jaap Hoogterp, Reyer Sjamaar & Bep van Scheppingen, Japie Bijtenhoorn



Dé Godfather van de Zeedijk,

Jan Tervoort

Kunstfluiter Jan de Jong

Happy days are
here again

ijn zus Ada,
werkzaam bij
Golden Tulip,
maakte mij in 1986
opmerkzaam op wekelijkse
zangavonden in een
Amsterdams café aan de
Zeedijk tijdens de bouw van
het Golden Tulip Hotel

Royal Barbizon aan de Prins
Hendrikkade. Ze zei: “Dat is
vast iets voor jou, het is heel
gezellig” De avonden waren
vooral bestemd voor het bij

de bouw betrokken personeel.
Het hotel zou eind 1987 gereed
komen en het café aan Zeedijk
10 was alvast geopend op 28
november 1986 onder de
naam 'Café Bar Bizonder'.
Mijn zus had gelijk, het was
een fantastische kennismaking
en heel gezellige sfeer. Tk
ontmoette Hans de Bruijn,

een geweldig pianist die de
leiding had. De nummers

die gezongen werden waren
allemaal bekende Evergreens
waar ik de melodie wel van
kende. Doordat kopieén van de
songteksten werden uitgereikt,
werd het zingen een ultieme
belevenis. Er kwamen allerlei
mensen op de avonden af. Ook
buurtgenoten, die je regelmatig

door Frank Dam

terugzag. Daar heb ik Riny
ook leren kennen en niet te
vergeten:

Aldert Klut

Aldert was een markante
persoonlijkheid die met zijn
stem en uitstraling het zingen
in goede banen leidde. Velen
van u zullen hem nog
herinneren, het is jammer dat
hij niet meer in ons midden is.
Eind 1987 kwam het Golden
Tulip Hotel Royal Barbizon
gereed en daarmee kwam
helaas ook een eind aan de
wekelijkse zangavonden. Riny
polste Hans de Bruijn om ze
In de Olofspoort voort te zetten
en wist hem te overtuigen. Zo
kregen de Sing-Along-avonden
een vervolg in Proeflokaal In
de Olofspoort vanaf 1988. We
haalden zelfs de krant in 1990
met een reportage in Het
Parool met een leuke foto van
Hans met strohoed achter de
piano en het enthousiast
zingende publiek: “Het is

de beat van de muziek, de
gezelligheid, de kick van

het ongegeneerd in gezang
uitbarsten”, aldus de
verslaggeefster.

Babs en Chris Rietdijk

In een later stadium kreeg
Hans, die deel uitmaakt van de
Tazz-O-Matic Four', versterk-
ing van bandleden Tom Stuip
(banjo), Peter Ivan {cornet) en
Ad Houtepen (bas saxofoon).
Een geweldige band, die de
zangavonden nog leuker
maakt. Ik hoop - en natuurlijk
velen met mij - dat we nog heel
lang van deze musici met hun
heerlijke muziek mogen
genieten. Hierdoor wordt elke
zangavond steeds opnieuw een
ware belevenis. €7

Jaap Vos uit Smilde

Stamgasten Wendy Buseman en
Johan van Leeuwen

Sing-Along viert
vijfde lustrum

door Hans de Bruijn

In 1988 is de eerste 'Sing-Along' gehouden in Proeflokaal In de Olofspoort.
Het begin van een onverwacht gegroeide traditie, waar in najaar 2013

aarvoor hadden

| vingeroefeningen

s plaatsgevonden op de
Zeedijk. Om vast de loop te
bevorderen voor het te bouwen
Barbizon Palace Hotel was toen
op de Zeedijk een pandje
gekocht wat tot ‘Bar Bizonder’
gedoopt werd en waar een
piano niet mocht ontbreken
om songs uit het American
Songbook te kunnen zingen.
Tijdens de bouw vond dit zo
mogelijk tweewekelijks plaats.
Het was een ontmoetingsplaats
van medewerkers van Golden
Tulip, KLM, bouwers en
buurtgenoten. De voltooiing
van de bouw en opening van
het Barbizon Palace betekende
ook het einde van 'Bar
Bizonder". Toen Riny mij
vroeg of ik ook een keer een
'Sing-Along’ wilde verzorgen
in het pas door haar geopende
proeflokaal In de Olofspoort
omdat ze altijd zo had genoten
van de samenzang, spraken we
af dat een keer op Prinsjesdag
te doen. Veel oudgediende
zangers gaven acte de presence

Jazz-0-Matic-Four: Hans de Bruijn,
Ad Houtepen, Tom Stuip, Peter Ivan.

en de stemming was al spoedig
zoals voorgaande jaren. Met
enige schroom belde Riny mij
daarna op en vertelde dat zij
en andere gasten erg hadden
genoten en het heel leuk zou
zijn als we het nog eens konden
doen. Zo kwam de afspraak tot
stand om op derde dinsdagen
van oneven maanden het
zangfestijn voort te zetten. Dit
gebeurde tot onze eclatante
voorzanger Aldert Klut ons
ontviel eind jaren ‘90. Om dit
gat op te vullen was een hele
band nodig en sindsdien
begeleidt Tazz-O-Matic' de
Sing-Alongs. Ook voor deze
band is het een jubileumjaar;
zij viert het 40-jarig bestaan.

In de jaren ’70 trok zij volle
zalen op donderdagavonden

in Shafty Theater. Er is niet

het vijfde lustrum van is gevierd.

zoveel veranderd, behalve dat
nu iedereen meezingt. Hun
CD met toepasselijke titel
Happy Feet is opgenomen in
het Proeflokaal. De akoestick
is er optimaal, het enige nadeel
was dat opnamen onderbroken
moesten worden als de
vuilnisauto door de steeg reed.
Elke zangavond is anders en
dat maakt het zo bijzonder.

De gastvrijheid van Riny,

Bas en Raymond was en is
exemplarisch en zo nodig geeft
Riny ondersteuning met haar
prachtige zangstem. Er is wel
eens een proef gedaan met
ander (Nederlandstalig)
repertoire, maar het blijkt dat
de Engelse song sheets bij verre
de grootste weerklank vinden.
En hopelijk nog vele jaren. <~

Hans de Bruijn: 'Just wear your panties...'
en Marie-Anne Roozen



VERLIEFD OP EEN JUWEEL

door Henri de Mildi

Nadat ik mijn kantoor in het Coengebouw had gevestigd, ontdekte ik Proeflokaal In de
Olofspoort in het schitterende pand aan de kop van Warmoesstraat/Nieuwe Brugsteeg.
Nu zijn er wel meer proeflokalen in Amsterdam, maar dit was en is voor mij echter één
van de betere. Voor zover je verliefd kan raken op een proeflokaal, werd ik verliefd op
dit juweeltje. Het voelde en voelt er als een warme jas.

anaf het begin worden er vrijwel uitsluitend
hoogwaardige Nederlandse likeuren en
gedistilleerd geschonken. Van oudsher
komen er lokale bezoekers, maar ook mensen van
buiten zoals ik. Op verschillende uren is het altijd
een verrassing wie zich aan de toog bevinden. Vele
bekenden en onbekenden bezoeken dit Proeflokaal.
Ik heb mij laten vertellen dat onze koning als
kroonprins af en toe een biertje kwam drinken.

De nooit aflatende creativiteit van Riny en de
verschillende bezoekers staan al die jaren borg

voor gezelligheid en sfeer in dit pand.

In 1992 is hier een vliegclub opgericht, de Fokker
Friendship Association’, bij wie je als privé of zakelijk
lid tegen aantrekkelijke tarieven kon vliegen.

Wij vlogen in één van de oudste F27 toestellen

en Fokker zorgde voor het onderhoud. Gedurende
vijf jaar hebben we tijdens tweedaagse reisjes vele

crew van Fokker F27

bestemmingen aangedaan: Colmar, Sienna,
Stockholm...De ‘pro deo’ bemanning onder leiding
van vliegenier en captain Rob Surie en partner
zorgde altijd weer voor een geweldige vlucht met
vooral veel plezier aan boord. Bij het ter ziele

gaan van Fokker hadden we helaas niet meer

de beschikking over de F27.

Beroemd zijn de 'Sing- Along'-avonden waarbij het
proeflokaal keer op keer uitpuilt van de mensen.
Voor zo 'n 'sing-along’-avond had ik eens een
Engelse collega uitgenodigd. Tijdens de avond belde
hij naar zijn vrouw in Engeland en hield de telefoon-
verbinding aan, zodat zij die avond mee kon genieten!
Inmiddels hebben mijn vrienden Rob, Jan, Ronald en
Bart cen plaats in de glazen kast van In de Olofspoort
met hun eigen fles en zijn met enige regelmaat

Henri de Mildt en Jan Strijbosch

aanwezig, tot genoegen van velen. Mijn eigen retinie
Club Med waar gepensioneerde vrienden Leo, Jan,
Henk, Wim en Bertus toe behoren wordt al jaren

In de Olofspoort gehouden en is iedere keer een
hoogtepunt! Ook mijn echtgenote Rudo voelt zich
heel erg thuis, evenals zwager Wim en zelfs zijn
dochters laten zich wel eens zien.

De proeverijen mag ik zeker niet achterwege laten,
waarbij Riny haar parate kennis van de diverse
jenevers en likeuren met de tochoorders deelt.
Menige vrienden en relaties uitten hun waardering
over deze unieke presentaties na zo'n proeverij.

Het hoeft geen betoog dat u mij steeds kunt vinden
In de Olofspoort en ik feliciteer allen van harte met
dit mooie Proeflokaal, een lange en mooie toekomst
toegewenst! €

Piloot Rob Surie

VERKONDIGING IN O.L.V. VAN
ALLERHEILIGSTE ROZENKRANS KERK AMSTERDAM

Gistermiddag had ik wat te vieren. Met een groep vrienden raakten wij verzeild in het
zeventiende eeuws proeflokaal In de Olofspoort in het hartje van Oud-Amsterdam. Ik

kende het niet maar vond het prachtig, heel sfeervol.

(&) cen muziek. Maar de waardin Riny - met
lang, blond golvend haar - geeft op besloten
avonden geregeld recitals in het café, zo
begreep ik. Daarbij zingt ze vooral veel Schubert.
En dat past natuurlijk zeer goed, want van de
liedkunst van Franz Schubert is het café het
natuurlijk milieu, waarin die liedkunst ontstaan is.
Vol trots wees Riny mij op een grote aftiche met
een portret van Aafje Heynis. "Daar heb ik een

paar jaar les van gehad," zei ze, en: "daar ben ik

heel dankbaar voor.” Ja, dat kan ik mij voorstellen.
Wij bestelden een Aftligem, abdijbier. En één van
onze vrienden stond er op dat ik daarbij ook nog
een likeur 'Alleluia’ zou proeven - een likeur die de
naam waardig was, naar bleck. En zo, in een toch
licht benevelde staat moet ik u bekennen, spoedde
ik mij gistermiddag door de stromende regen
omstreeks vijf uur huiswaarts om voorafgaand aan
het avondgebed in de duistere kerk de adventskrans

Pierre Valkering, preek op 2-12-2012

te zegenen: "Wij bidden u: zegen deze krans en deze
kaarsen. Zij zijn een teken dat Gij de Heer zijt van
eeuwigheid aan wie ook de toekomstige tijd behoort.
Zij zijn een teken van het leven, dat wij van u
verwachten: een teken ook dat Gij het licht zijt, dat
schijnt in de duisternis. Laat onze liefde toenemen
en laat ons met nieuwe toeleg op zoek gaan naar

U." Met die woorden wordt (en is nu ook hier) de
adventskrans gezegend. Een prachtig, eenvoudig
gebed vind ik, waarin eigenlijk heel ons christelijk
geloof, en onze hoop, wordt verwoord:

"Gij... het licht, laat onze liefde toenemen,

‘met nieuwe toeleg op zoek naar U."

Ach ja, dierbare gasten en parochianen, van wie,
waarvan zouden we het anders moeten verwachten
dan van onze God? “Tot wie zouden wij anders
gaan?’ (Joh. 6, 68). Moeten wij ons wenden tot de
wetenschap? Temand die de boel maar een beetje bij
elkaar verzint heeft als hoogleraar jarenlang z'n gang
kunnen gaan. En was en is hij de enige? Of moeten
we ons wenden tot de politiek, moeten we het
daarvan verwachten? De dames en heren politici
doen allemaal enorm hun best - in elk geval ook om
‘goed over te komen, maar bezuinigd wordt er hoe
dan ook en gebeurt dat wel eerlijk? Of moeten we
ons tot de dokters wenden, moeten we het van hen

verwachten? Hoe deskundig en betrouwbaar zijn die?
Allerlei consulten, medicijnen en behandelingen die
worden voorgesteld, dienen die echt het belang van
patiénten of veeleer de portemonnee van de arts?

Ja veelgeliefden, tot wie gaan? ‘Gij zijt het licht, dat
schijnt in de duisternis, zegt het gebed. Tk vind die
woorden teder. Die woorden ontroeren mij. Er zit
een soort onbedorven frisheid in. Het zijn woorden
‘van voor verdriet’ om met de dichteres Maria Vasalis
te spreken: Tk zag vanavond voor het eerst een ster/
Hij stond alleen, hij trilde niet/Tk was ineens van
hem doordrongen/ik zag een ster, hij stond alleen/hij
was van licht, hij leek zo jong en/van v6ér verdriet.
Ja, veelgeliefden, daar willen we naar terug, naar een
wereld van voor of van voorbij verdriet, een wereld
waarin mensen ophouden om elkaar verdriet te
doen, een wereld waarin Gods goede licht in elk van
ons onbevangen stralen mag en kan en wordt gezien.
‘Moge de Heer u overvloedig doen toenemen in
liefde voor elkaar en voor alle mensen” We hoorden
die woorden in de tweede lezing vandaag, in Paulus’
eerste brief aan de Tessalonicenzen. ‘Moge de Heer u
overvloedig doen toenemen in liefde voor elkaar en
voor alle mensen. Een goede, zinvolle aansporing,
ook voor ons. Op het punt van vriendelijke en
lietdevolle bejegening van elkaar doen zich ook voor
ons geregeld wat je noemt ‘groecimogelijkheden’ voor,
momenten waarvan je denkt: ja, dat zou beter
kunnen. ‘Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt
raakt door een roes van dronkenschap’ Gisteravond
in het avondgebed las ik die woorden uit het

Lynette Tapia & John Osborn

&y

7 et de geweldige Amerikaanse tenor John

(’ Osborn en zijn echtgenote, de prachtige
V'Y sopraan Lynette Tapia en hun lieftallige

dochter Ana hebben we een bijzondere band

en warme vriendschap mogen ontwikkelen.

John heeft diverse (hoofd)rollen vertolkt bij

De Nederlandse Opera in de Stopera,

onlangs in Rossini’s opera 'Guillaume Tell'.

In de tijd van John's eerste optredens bij De

Nederlandse Opera werd hij door kennis John

Strange in ons Proeflokaal geintroduceerd.

Er was meteen een klik met dit prachtige mens.

Hij is ons sindsdien altijd komen opzoeken als hij
in Amsterdam optreedt. Zo hebben wij ook kennis
gemaakt met zijn vrouw, dochter en schoonouders,
een warme en getalenteerde familie. John heeft
meerdere malen collega-zangers en zelfs enkele
keren de opera-cast meegenomen naar het
Proeflokaal. De toevallig aanwezige gasten konden
volop meegenieten van deze geweldige stemmen.
Het is de moeite waard website en Facebook
pagina van Osborn en Tapia te bezoeken.

In 2013 zong en speelde John in Verona in

Verdi’s opera 'La Traviata'. €~

evangelie van deze zondag ook al voor, ik zei het u

al, met een Affligem-abdijbier en een Alleluia-likeur
achter de kiezen. Tk voelde me daarbij even heerlijk
katholiek en tegelijk weet je en wil je zelf ook: je geest
helder houden, het huisje bij het schuurtje houden en
gericht blijven op Gods goede licht dat is en groeit en
dat komende is. Tk wens u, veelgeliefden, in dat licht
een gezegende adventstijd. Amen.

Gelezen uit profeet Jeremia (14-16), Psalm 25 (ged.),
brief aan de Tessalonicenzen (3, 12-4, 2), Lucas-
evangelie (21, 25-28.34-36). ¢~

Water bij de
wijn, lastige
gasten

ns Proeflokaal, in hartje stad aan de rand
@ van de rosse buurt is wel een ‘rustpunt

in de buurt’ genoemd in een publicatie.
We zijn gewend geraakt aan wissclende sferen in
ons Proeflokaal doordat er zoveel diverse mensen
binnenkomen die verschillende situaties met zich
meebrengen. De grootste uitdaging is voor mensen
een situatie te scheppen waarbij ze zich begrepen
voelen. Als iemand dan blij de zaak verlaat, zijn wij
tevreden, ook met gasten waarbij het niet van een
leien dakje gaat. Want natuurlijk hebben we wel
geleerd dat niet alle mensen per definitie leuk zijn.
Er zitten ook rotte appels tussen waar je niet
gemakkelijk mee overweg kunt. Er zijn nu
eenmaal notoire treiteraars.

Voor dergelijke gasten blijft de deur van In de
Olofspoort wel gesloten. En er zijn gasten die later
bijdraaien en erbij willen horen. We doen dan water
bij de wijn en proberen het opnieuw, vaak met
verbluffend resultaat. Ook wij zijn nooit te

oud om te leren. €~



DE FLESSENCLUB
GESCHIEDENIS VAN EEN VRIENDSCHAP

In 2003 zijn wij - drie sociaalpsychologen, opgeleid aan de Vrije Universiteit - lid
geworden van flessenclub 'Het Dorstige Hart' in In de Olofspoort. Onze professie en
bekommernis om echt vakmanschap verenigt ons, maar dat niet alleen.

door Simon van den Berg

& I/// &y ij zijn ook trouwe Olofspoortgangers om
A /:T daar onze vriendschap vorm te geven, te
7% vieren en onderhouden met Fles nr. 207
- het certificaat van de flessenclub. Het etiket is
kundig en mooi bewerkt door wijlen Willem Buijs,
kunstenaar en bodypainter, vriend van In de
Olofspoort. Dit aards en spiritueel amalgaam vieren
wij jaarlijks zes tot acht keer op een vrijdagmiddag
in het mooiste proeflokaal van Amsterdam, waarlijk
monument van Hollands verleden. In Riny Reiken
schuilt een geschoold zangeres. Regelmatig hoorden
wij haar mooie stem in een spontaan aangeheven Ave
Muria. De weken tussen onze afspraken hebben we
niet zomaar bedacht, de geplande volgende afspraak
werkt levensverlengend! (Abram de Swaan opperde
die beweegreden door te stellen dat mensen niet
dood gaan, omdat ze over een jaar nog een
vervolgafspraak hebben met de specialist).
De Olofspoort kent twee ruimtes, gescheiden door
een gangetje, waar de piano staat. Wij zitten altijd in
de achterkamer met steevast het bordje 'gereserveerd’
op tafel. Het staat het hele jaar voor ons klaar en
zorgt voor een aparte band. De stamgasten zitten
doorgaans aan de toog in de ruimte véér. Met andere
gasten, die soms schuchter in ons domein achterin
komen zitten, raken we een enkele keer in een
boeiende interactie verzeild.

Zwembad en fles uit kabinet

Wat doen we op zo'n vrijdagmiddagborrel? Na

de onderlinge begroeting bestellen we steevast een
Afflighem, donker Belgisch trappistenbier van de tap.
Riny’s reactie: “Zo, de heren beginnen weer met een
‘zwembad’'?” De inderdaad forse trappistglazen
weerhouden ons er niet van er meestal nog eentje te
bestellen. Per slot van rekening lest dit karaktervolle
bier op een verkwikkende wijze de dorst en de fles
willen we daar niet voor gebruiken. Onze fles is vanaf
het begin aanwezig, want door de glazen deur van
het verlichte kabinet glimt het geruststellende etiket
'Vriendschap & Vakmanschap'. Ogenschijnlijk rustig
en kalm drinken wij onze Afflighem, wetend dat
daarna de fles uit de kast kan. Vaak moeten wij
bezoekende buitenlanders, die nieuwsgierige en
bewonderende blikken werpen in de kast, verzoeken
ruimte te maken om de fles te pakken. Riny zet de
glazen op tafel en wij zien in één oogopslag dat het
niveau in de fles klopt met onze herinnering: genoeg
voor deze sessie. Voor de fles laten we onze naasten
graag even in de steek.

Dan breekt het speciale moment aan dat we de
waard naar de fles en drie glazen te vragen. In de

fles bevindt zich wisselend een meestal oude genever
of bijzondere brandewijn. We spreken de fles aan,
ruiken en drinken slokjes. De sensatie die dit laatste
oproept van de oude genever op kamertemperatuur
die zich mengt met trappistenbier, is niet te
beschrijven. Een kopstoot (bene luxe) heeft er iets
van weg, maar meer ook niet. Nippen en genieten,

Rob van Hulst,, gids Xavier, Tom Mulder, Bert Raske

in plaats van een Jonge met ijs achterover slaan.

Dit alles heeft voor onze vriendschap, in mindere
mate voor ons vakmanschap, een sterk faciliterende
uitwerking.

Hoe gaan we te werk wanneer onze fles leeg is?

Het ritueel waar we zeer aan gehecht zijn voltrekt
zich als volgt: Riny zet drie welgevormde lege kelkjes
voor ons op tafel, voorzien van een daaronder gelegd
bierviltje met 1, 2 of 3, terwijl wij er ieder nog een
bierviltje bijpakken. In elk glas wordt ‘blind’ een
nieuw door ons gekozen destillaat gevuld. Dit kiezen
doen we door terug te blikken op de inhoud van
onze laatste fles of een borrel van langer geleden in
herinnering te roepen. Ook vragen we er soms de
Kaart met speciale genevers en likeuren bij, of
vragen Riny om een tip. Zo'n aanbeveling honoreren
we meestal. Per slot moeten drie glazen gevuld
worden en kent Riny de liquide inhoud van

haar bedrijf door en door. Op ons viltje tekenen

we op de blanco kant een eenvoudige matrix

met de cijfers 1, 2 en 3. Achter elk cijfer een strook
voor het weergeven van onze observaties bij elke
"booze’, plus een waardering in de vorm van een
rapportcijfer. ‘Chemisch), ‘erg scherp), ‘etsend,
‘caramel] ‘scherpe afdronk] ‘net een kouwe-jonge-
met-ijs’ zijn veto-oordelen. ‘Fluwelig zacht, ‘huig
strelend’ maken de borrel tot kanshebbers. We
spugen wat we keuren niet uit, zoals wijnproevers
dat doen. Slechts een flinke kan water staat klaar.
Na de eerste keuring schuift ieder zijn kelk

de Donderjagersclub, elke eerste

‘clockwise’ een plaats op en proeft opnicuw.

Na de derde proef met soms een korte check uit
een al gepasseerd glas, komt het grote moment:
de bundeling van oordelen. Die discussie leidt
doorgaans tot een keuze op basis van consensus.
We vermijden met meerderheid te stemmen.
Hierin zit ook iets van onze vakkennis. Door de
vriendschap, de en passant genoten alcohol, het
langer dan normaal walsen in de mond, het
na-proeven via de inmiddels door Riny gevulde
fles, is de stemming ingetogen eufoor.

Simon schrijft datum en keuze in zijn agenda.

De twee volgende Olof-bezocken kunnen we toe met
de gevulde fles: twee en een half kelkje de man per
avond. Wie ons langer zou bestuderen zou zien hoe
vergenoegd en onverholen gniffelend wij daar zitten
met de gemaakte keus &n de prettige wetenschap van
een opnieuw gevulde fles, ondanks de rekening die
wordt opgemaakt.

Rond onze fles is één absolute spelregel van kracht.
Deze komt alleen uit het kabinet mits we alle drie
aanwezig zijn. In 10 jaar tijd is die regel niet
geschonden, maar ambivalentie ligt soms op de loer.
Arjen en Iman zijn op locatie geinterviewd door
Simons twee dochters. Naar aanleiding van gehoorde

verhalen was hun onderwerp: “hoe ziet zo'n bezoek
aan ‘de Olof” van jullie er nu eigenlijk uit?” Een
beetje verhuld, want daarbij kwam de fles uiteraard
ter sprake. Het was overduidelijk dat zij wel eens
wilden proeven, waar hun vader en zijn vrienden
kennelijk zo van genoten. Ondanks het tactisch
geuite verlangen, ging dat feest niet door.

Olof-presentjes en afscheid
Vaak hebben we kleine presentjes voor elkaar.

donderdag van de maand

Thom deLagh en Andreas Bosch

Iman, Simon en Arjen zijn trouwe leden van de

flessenclub ‘het Dorstige hart’

Als voorbeeld fungeert Arjen. Hij heeft een unieke
verzameling porseleinen kroonsteentjes, lasdopjes,
isolatiepotjes en we-trekkers. Vinden Simon of Iman
op rommelmarkt iets van Arjens gading, dan wordt
dit als ‘Olof- cadeautje’ gekocht en later overhandigd.
Arjen komt naar vrijwel alle ‘Olof-afspraken’ via de
boekenmarkt op het Spui. Hoe vaak dat tot een
passend boekje voor Iman of Simon leidde,

valt niet meer na te gaan.

We spreken over van alles. Het luiden van de Oude
Kerk-klokken, echte(lijke) zorgen, ons vak, hoe het
onze volwassen kinderen vergaat, gezondheid,
anekdotes uit onze studie, onze leermeester Cees
Boekestijn, cultuuruitingen, herinneringen aan
trips naar Kas, Olivetta en Bouillon. Als Riny de
fles brengt, raken we soms met haar in persoonlijk
gesprek: verhuizing naar een rustiger plek dan boven
het lokaal, trouwerijen, zangstukken, bijbaan bij De
Nieuwe Ooster, minder wenselijke toeristen die het
Proeflokaal bezoeken.

Meestal is thuis verwacht worden reden dat we
afscheid moeten nemen. Ook behelst een tweede
spelregel dat we niet met decorumverlies de deur
uitgaan. Geen dronkenmanspraat. We komen
autoloos naar de Olof, maar moeten genoeg in balans
en helder zijn om ook wandelend of fietsend, thuis te
komen. Maar altijd als agenda’s zijn getrokken voor
een volgende afspraak. Toch wordt het gesprek soms
voortgezet voor de deur, of voorgesteld opnieuw naar
binnen te gaan. Onvermijdelijk volgt de tocht naar
huis, waarbij we doorgaans als door engelen worden
geleid. Wij wensen In de Olofspoort van harte geluk
met hun 25- jarig bestaan! Wij bezweren hierbij dat
wij het 50-jarig jubileum nog gaan meemaken!

Dank! ¢~

le Pinoit, jaarclub Nijenrode, heeft samen een fles,

wie de fles leegmaakt moet deze bijvullen

Fa. Rutte , Dordrecht - Fa. Schermer, Hoorn (fam. Blom) - Fa. De Vergulde Poort, Amsterdam (Piet Verhoeven) - Fa. Zuidam, Baarle Nassau (fam. Zuidam) - Fa. Filliers, Deinze, Belgié (Emile Filliers) -
Fa. Anker Spirits, Amsterdam - Heineken brouwerij (Amstel bier) Zoetermeer - Groothandelsmarkt De Kweker, Amsterdam.



[.M. Willem Buijs

door Riny Reiken

1 zijn we In de Olofspoort geen familie
% van elkaar, we delen wel lief en leed.

De relaties zitten dan diep onder de huid.
Als er een vaste gast tussenuit geknepen is, komt
de dood dichtbij. Vaak wordt een beroep gedaan
op de uitbater van een Proeflokaal gelegenheid
te bieden voor een nazit na een uitvaart.
Die bijeenkomsten zijn bedoeld als rouwverwerking.
Tedereen is welkom. Uit de kelder halen dan we een
grote fles met een kraantje aan de voorkant. Als je
een oud-Hollandsch borreltje 'Bittere Lijdenstroost’
wilt drinken, tap je dit zelf uit de grote fles in een
glaasje. Er wordt dan wel verwacht dat je ook iets
vertelt over de persoon waar afscheid van is
genomen en soms wordt een gedicht voorgedragen.
Tedereen verwerkt op eigen wijze het verlies.
Lachen en huilen zitten dicht bij elkaar.

Halleluja

Willem zat In de Olofspoort vaak zwijgzaam aan

de bar. Maar werd er ruzie gemaakt, dan riep hij:
“Silencio Godv!” en nog iets en werd de ruzie snel
bijgelegd. “Halleluja!” riep Willem ook altijd als hij
zijn biertje dronk. Hij was een kunstenaar in hart

en nieren, een body painter van meisjes en vrouwen.

Na zijn dood gingen we voor Willem met de pet
rond en plaatsten een bomenbordje bij zijn graf

op 'de Nieuwe Ooster' aan een dikke kastanjeboom
met de tekst: “Ter herinnering aan deze geniale man.
Namens In de Olofspoort en vrienden’ Voor de
ceremonie van Willem maakte Bas een passende
likeur die we 'Halleluja' noemen. Deze speciale
likeur wordt sindsdien ook in flessen verkocht. 9

And one
for the
eternal
road

Wim Breen en Piet van Beckum

Het contact met In de Olofspoort begon voor mij in het begin van deze eeuw toen mijn
vriend Wim Breen op weg naar Argentijns restaurant Tango zei: “Piet, ik wil je even wat

laten proeven”,

7 e stapten bij In de

: Olofspoort naar binnen
" en bestelden ons
traditionele fluitje, maar dan wel
met een drie jaar oude Zuidam
jenever. Heerlijk. Leuke mensen
achter de bar en een rustig
publiek. Het was gelijk een
prettige ervaring. Meestal gingen
wij, mijn vrouw Tineke en ik, op
zondag met Wim een borreltje
drinken en een hapje eten. Maar
destijds was In de Olofspoort op
zondag gesloten, waardoor onze
bezoeken aan het Proeflokaal
sporadisch waren. Na het
overlijden van mijn vrouw gingen
Wim en ik vaker samen naar In de
Olofspoort. Altijd op donderdag of

door Piet van Beckum

zaterdag om 6 uur. Was de één er
eerder dan de ander, dan nam je
nog geen alcohol maar wachtte tot
we samen waren. En dan proosten
met een fluitje en een 3 jaar oude
Zuidam. Tk voelde me al snel
thuis. Dat gevoel van thuiskomen
bij Riny en Bas was iets heel
bijzonders dat ik in geen enkel
ander café/proeflokaal zo gevoeld
heb. Ik kreeg in een tijd dat ik mij
erg eenzaam voelde van deze
mensen heel veel warmte die ik
toen zo hard nodig had.

Een droevige, maar zeer
bijzondere gebeurtenis was na het
overlijden van Wim op 1 oktober
2011. Op zijn sterfbed had hij
tegen zijn dochter gezegd: “gaan

door Riny Reiken

a verhuizing naar de Watergraafsmeer
vertoefde ik afwisselend tussen het
landelijk groen en de Amsterdamse
grachtengordel. De verhuizing betekende een
enorme verandering. Het was heerlijk om daar
bij te komen van de stadse drukte. Dit was wel
nodig na bijna dertig turbulente jaren in de
Warmoesstraat! De dagelijkse hectiek van de
binnenstad had voor een chronisch slaaptekort
gezorgd. Nadat ik jarenlang op eigen houtje

het Proeflokaal had gerund, voelde ik me hier
opgenomen als in een familie. Maar ik moest
mijn leven verder op de rails zetten.

Zo dicht bij de begraafplaats 'De Nieuwe Qoster’
wonend, ging ik er eens rondkijken. Veel gasten
uit ons bedrijf liggen daar ook begraven.

jullie na afloop van de plechtig-
heid naar In de Olofspoort en
daarna eten bij Jan (Melkmeisje)
en laat Piet het maar regelen”.
Uiteraard hebben wij aan deze
wens gehoor gegeven. Riny en

Bas hebben er iets zeer intiems
van gemaakt voor de familie

met onder andere het drankje
‘Halleluja'. Zeer speciaal was

ook dat Riny als employé van de
Nieuwe Qoster begraafplaats Wim
‘in ontvangst’ heeft genomen. Nog
steeds komen mijn vriendin Coby
en ik graag in ‘ons’ Proeflokaal
waar we inmiddels ook samen
zoveel fijne momenten hebben
beleefd en nog lang hopen te
beleven. €~

De Nieuwe Qoster 2010-2013

Overrompeld geraakt door de prachtige
omgeving maakte er al gauw een dagelijkse
wandeling. De graven zijn omgeven door veel
groen, een heus arboretum (bomenverzameling)
van 685 boomsoorten. Na vele wandelingen stapte
ik bij het uitvaartcafé binnen en bezocht met mijn
jeugdvriendin Rennie het uitvaartmuseumn op 28
oktober 2009. Daarna besteedde ik praktisch mijn
hele vakantie met het bestuderen van leerzame
naslagwerken uit de boekwinkel van het museum.

Nieuwe Ooster verlicht

Eveneens met Rennie ging ik naar de
herdenkingsavond 'Nieuwe Ooster verlicht',
wanneer men de gestorvenen herdenkt.

Er waren bijna 3000 bezoekers. De vele kaarsjes
en lichtgevende ballonnen gaven warmte en
kleur aan de herdenking. Onder grote witte
tenten stonden mensen bij elkaar te luisteren
naar passende muziek. Zangstemmen klonken
door de avond en vulden de lucht met ontroerende
klanken. Overal brandden lichtjes en in de vijver
dreven papieren bootjes met persoonlijke
berichtjes. Ook in brievenbussen met vleugels
stopten mensen berichtjes aan de gestorvenen.
We keken onze ogen uit en waren enorm onder
de indruk. Eenmaal thuis waren we aangedaan

en voelden ons geraakt door zoveel liefde. We
dronken een wijntje, krijgen rode wangen en
raakten niet uitgepraat over deze gedenkwaardige
avond. De herdenkingen op de begraafplaats zijn
een enorm succes. leder gedenkt op eigen wijze,
veelal volgens tradities uit vele verschillende
culturen. Vele vrijwilligers zijn zichtbaar toegewijd



n het Proeflokaal kunnen geliefden met elkaar
trouwen. Een persoonlijke tint geeft de dag
veel stijl en eigen kleur. Het is voor mij altijd
genieten om hieraan mee te mogen werken.
Het Proeflokaal ontvangt vele proevers en

John ¥ Marieke Conny ¥ Joke

BRUIDSTRANEN

door Riny Reiken

andersoortige lieden aan de bar. Al jarenlang geef ik
rondleidingen door de stad en presentaties over

gedistilleerde drankjes. Ik vertel naar hartenlust over

het maken van jenevers en likeuren met proefkist,
geur- en Kleurstotfen. I de Olofspoort staat in

Tanja ¥ Ewout

Schotse schoonmoeder

In de Olofspoort is een mooie zaak waar geen muziek gedraaid wordt, waar tijd is
voor een goed gesprek en de tijd even stilstaat. Soms zijn er prachtige Olofspoort-

concerten. Dat is werkelijk genieten.

ier heb ik mijn

vrijgezellenavond

gevierd en geregeld
met goede vrienden en mijn
echtgenote een borreltje
gehaald. Riny kan een persoon
aankijken en bedenken wat
het beste drankje zal zijn wat
bij deze persoon past.
Doordeweeks is de zaak rustig.
Je raakt ook snel met mensen
die er dan zijn in gesprek over

mooi lied.

ziekenhuis blijven. door Rens Pluym & lan Wagenhuis

ijn beste vriend Ian bleek tegelijkertijd

in hetzelfde ziekenhuis te zijn met zijn
negen jaar oude zoon Brian. Tan was
absoluut niet in de wolken. Door een ontsteking aan
de luchtwegen lag Brian al een week op een gesloten
afdeling. De artsen wisten eigenlijk niet goed wat ze

met zoveel nabestaanden. Hierdoor bleef het door
mijn hoofd spelen of het tijd werd iets anders te gaan
doen.

Portier

Tk trok de stoute schoenen aan, kreeg hulp van gene
zijde en ging solliciteren. Tk werd aangenomen en
zou portier worden aan de poort van de begraaf-
plaats. Een hele uitdaging, die aanvankelijk wel te
combineren was met het stadse werk. Dit kon geen
toeval zijn en vol overgave ging ik aan het werk om
nieuwe ervaringen op te doen, van lang leve de lol
in de binnenstad naar een plaats van veelal verdriet
en diepe rouw, de andere kant van het leven.

Ellen, een collega portier, hielp me op weg. Wat een
fijne collega. Er zijn nog steeds mensen die je het
gunnen op een bepaalde plek te zijn. Het leven van
Ellen was beslist heel anders gelopen dan het mijne,
maar we hadden elkaar veel te vertellen. Het was
ook heel bijzonder omdat zij samen met een collega
de Majoor naar haar laatste rustplaats had gebracht.
Het was een hele cer geweest om de kist ‘voor te
lopen. Voorzichtig werd ik ingewijd in de wonderlijke
wereld van de dood en dacht meer dan ooit daar-
voor aan het eind van het leven, hoe dat zou zijn.

Nadat ik naar mijn innerlijke stem had geluisterd
begreep ik dat de ene poort de andere niet is. De
combinatie van twee taken werd te zwaar. Tk ging
weer terug naar het Proeflokaal om mij volledig aan
deze taak te wijden. Inmiddels voel ik me er weer
helemaal thuis en heb zelfs heimwee naar mijn
stekkie in Mokum als ik een poosje weg ben.

Mijn leven zit bomvol afspraken, ik werk volop te

het dagelijks leven, bezorgd-
heden, politiek, wat er in de
mens omgaat. Bas met zijn
rustige stem en robuuste baard
volgt of volgde de gesprekken
zonder zich teveel te mengen of
oordelen. En Riny met haar
opera-operettestem kan
spontaan ontspringen in een

Die serene sfeer kom je niet

door Arjaan Eilander

veel meer tegen in Amster-
damse kroegen en is voortref-
felijk. Tk heb er ook vele mooie
momenten beleefd met mijn
schoonouders uit Schotland.
Riny haalde iets moois uit mijn
schoonmoeder naar boven;

ze zongen samen oude liederen
van de Schotse schrijver Robert
Burns op de dag na onze
trouwerij. Een geslaagde
avond, wederom. €7

ongelooflijk veel reisgidsen in de hele wereld
vermeld. Het leukste is dat we zelf nooit adverteren.

Het bewijs is geleverd: mond-tot-mondreclame
werkt het snelst en meest doeltreffend.

Jeroen ¥ Roos

Stefano ¥ Rene

Het mooiste is als gasten bij ons terugkomen.

Veel klanten tonen dan vol trots aan familie of
vrienden hun proeflokaal. Ik word er soms verlegen
van als ik hoor hoeveel deze plek betekent voor
veel mensen. €7

Mickey ¥ Wim

Glaasje leeg, toch getrouwd

Drie of vier jaar geleden kwamen wij met een groepje van het GVB een avondje
naar In de Olofspoort waar we een proeverij van diverse heerlijke likeuren en

genevers kregen.

iet alleen mochten we
proeven, Riny wist
ook bij elke likeur de

oorsprong van de naam te
vertellen en ze deed dit op een
amusante en boeiende wijze.
Voor een aantal van ons had ze
een likeur met een persoon-
lijke touch. Voor mij en mijn
vriend had ze 'Gulden Water,
want ze zag ons wel trouwen

door Sylvia Saelman

NAVELTJE BLOOT

Ik was in de wolken, een zoon! Tien vingers en tien tenen. Een zware bevalling, maar een
gezonde baby: Guus. Moeder was er beroerder aan toe en moest nog een paar dagen in het

met hem aanmoesten en probeerden van alles en
nog wat op hem uit. Dit tot grote ergernis van Ian,
het huilen stond hem nader dan het lachen. Dus zei
ik: "Kom Ian, laten we er vanavond uitgaan om de
geboorte van Guus te vieren en dan ben jij er ook
even uit". Zo belandden we In de Olofspoort. Het

Marijke Verhoeff en Emmy Smit Ell_e L ity me? SRS
Gerritsen Rennie Bonnema

midden van de levenden. Tn mijn proeflokaal ben

ik 25 jaar gastvrouw en heb veel geluisterd, beleefd
en gedeeld met de gasten. Vanuit de hele wereld
komen er mensen om te proeven en vooral om
ervaringen uit te wisselen of blijvende vriendschappen
op te bouwen. Vaste gasten komen vaak dagelijks.
Van de vrijgezellen heb ik de nodige sleutels
beheerd. Als je iemand een poosje niet ziet,

ga ik even kijken of alles oké is.

Cederboom

Met grote dankbaarheid denk ik terug aan mijn werk
op de begraafplaats. Nog met Bas heb ik een boom
geadopteerd, een immense cederboom met drie

gesprek met de kastelein ging al snel over jenever,
aan ons werd verteld dat bij iedere gelegenheid
wel een eigen soort jenever past.

Op de geboorte van Guus dronken wij 'Naveltje
Bloot'. Over de situatie van Tans zoon hebben we
maar niet gevraagd wat daar dan bij zou passen, te
pijnlijk op dat moment. Maanden later begrijp ik
iets beter wat er toen door Tan heen ging. Met je
kind moet niets gebeuren. Gelukkig is Tans zoon
Brian helemaal beter en daar gaan we binnenkort
weer een borrel opdrinken. Kastelein, suggesties?

grote zijtakken die mij doen denken aan ons
ouderlijk huis en Drentse familie in Appelscha

en hun boom, waar we vroeger als kinderen onder
speelden. Ze staan voor gehechtheid en als ik onder
de boom sta en naar de bovenste toppen kijk voel ik
me beschut als onder een warme deken. Een adoptie
bij leven is toch heel bijzonder en zonder bomen
kan leven niet bestaan!

Bas bedacht de tekst voor ons bomenbordje:
‘Ouder(s) worden is een kunst’ om te benadrukken
hoeveel onze ouders voor ons betekenen.

Ook ouders, die niet meer op deze aarde leven,
herdenken wij met de adoptie van deze boom.

in de tockomst! We hadden
geen plannen in die richting,
maar wel lol en oefenden alvast
onze beloften naar elkaar. Als
de aanstaande bruid een laagje
in het glaasje liet staan, was

de bruiloft een feit. Hoewel ik
mijn glaasje leeg dronk en mijn
vriend ook, heeft Riny het toch
bij het juiste eind gehad. Op 27
septermnber 2012 zijn wij in het

Riny met jeugdvriendinnen

Nienke de Vries en Betty Wighout

huwelijk getreden. Sindsdien
komen we regelmatig in In de
Olofspoort of kopen een lekker
flesje vanillejenever. ¢~

Inzegening

Ian over Rens

Nadat Guus was geboren, zoon van mijn beste
vriend Rens, moest ik hem - als gids van de Wallen
- natuurlijk meenemen naar In de Olofspoort.
Door de omstandigheden zoals beschreven door
Rens, werd het een avond vol tegenstellingen, met
een lach en een traan. Dankzij de lieve eigenaren
en de geweldige drank zijn wij voor het leven
verbonden aan het Proeflokaal. 4

Minke van
den Akker

De boom kleurt blauw in het zonlicht. Blauw is de
kleur van trouw. En in de winter als alle bomen kaal
zijn vangen de naaldjes van onze boom de sneeuw
om te pronken als de mooiste kerstboom op aarde.

De ceder is een Bijbelse boom. Terwijl ik eronder
stond kreeg ik een geweldig plan, ingegeven door

de kracht en macht van deze Bijbelse boom? Tk zou
mijn belevenissen van de afgelopen jaren opschrijven
en hoopte stilletjes de wijsheid van deze boom
daarbij te mogen erven. Stiekem kijk ik door de
takken naar de top en voel mij als het kleine meisje
van toen, beschut tegen de wereld daarbuiten.

Het 'U zij de Glorie' klinkt dan door mijn hoofd. ¢~



Geert-Jan en Ton Riny & Victor

Robin Adriaan - Ana

Riny en Cas

Ana Jan

Raymond Thijs mijn vriendin Elia

DRIE ANEKDOTES VAN EEN BARMAN

Vele jaren In de Olofspoort, vele herinneringen. Via mijn ouders ben ik hier ooit binnen-
gelopen en heb het daarna niet meer losgelaten. Het was halverwege de jaren negentig dat
ik aan de ‘verkeerde kant van de bar’ mijn eerste Olofsbiertje tapte.

door Hans Al

ervolgens heb ik er een aantal jaren achter
gestaan. Alleen, met Riny, Jan en uiteraard
Bas. In die tijd ging de bar om 4 uur ‘s
middags open. Tk was degene die vanaf dit tijdstip
doordeweeks een aantal dagen de bar bestierde.

De eerste uren waren niet de drukste, het kwam voor
dat de eerste klanten wel een uur tot anderhalf uur
op zich lieten wachten. Die tijd vulde je dan met het
bijspijkeren van vakkennis (hoe zat het ook alweer
met Hansje in de kelder?) of koperpoetsen.

Njet

Soms kwam er direct na opening een verdwaalde
toerist binnen die dan met alle egards werd
binnengehaald, gezegend als je was met dit bezoek.
Zo ook de ene Rus, die verdwaald bleek in
Amsterdam en In de Olofspoort binnenkwam met
een brede lach en een blik van ‘als ik op die barkruk
ben neergezegen krijg je me er met geen zestig
paarden meer vanaf’ Zo geschiedde. De Rus sprak
helaas geen woord over de grens maar vond dit geen
enkele belemmering. Hij bestelde een grote pils, stak
van wal in het Russisch en joeg vermoedelijk zijn
hele familiehistorie er in anderhalf uur doorheen.
Nu was mijn Russisch net zoveel waard als een

plastic lepel, dus de essentie van zijn verhaal is

mij entgaan. Wel heb ik in die negentig minuten
uitstekend geleerd op zn Russisch te glimlachen,
op het juiste moment te knikken en njet te zeggen.
En eveneens geleerd dat wanneer je sterk verlangt
naar die ene Nederlandse klant, deze heel lang op
zich kan laten wachten.

Verhitte koppen

Niet lang daarna - het was net vier uur geweest,

de luiken waren open en glazen wachtten geduldig

- gebeurde er iets waar een filmmaker van zou
dromen. De Warmoesstraat is immers een plek waar
altijd wel wat te zien en te beleven valt en zo ook op
die dag: Vanaf de Prins Hendrikkade komt een grote
vrachtwagen de Nieuwebrugsteeg inrijden en stopt
pontificaal voor de ingang van het Proeflokaal. Een
mannetje ter grootte van anderhalf keer Roel van
Velzen en twee keer breder komt binnen. Hij zegt
met Amsterdamse tongval dat een paar malloten van
schuin tegenover geprobeerd hebben een vleugel via
het trapgat van 1 naar 2-hoog te verhuizen en dat
‘dat apparaat’ muurvast staat bij de 5e trede. Hij
moet dat dus even oplossen en vraagt of ie z’n wagen
‘effe’ voor de deur mag laten staan, ‘het duurt niet

'Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe werknemer Raymond. Wij kennen hem als een fijn persoon, leuk in
de omgang en vooral een betrouwbaar mens. Dat hij een aanwinst in uw bedrijf is, staat als een paal boven
water. Wij wensen u hele goede zaken. Vriendelijke groeten van Marijke Licher.’

Likeurproeverij s s

Al jaren ben ik regelmatig bezoeker van In de Olofspoort, één van de mooiste
Amsterdamse horecazaken. Vaak ben ik er met een gezelschap, wat meestal
resulteert in een likeurproeverij onder leiding van Riny. Het hoogtepunt is
steevast wanneer Riny de bezoeker één voor één diep in de ogen kijkt, iets
over hem over haar zegt en welke likeur het beste bij die persoon aansluit.

nige voorkennis over een bepaald persoon
kan welkom zijn, zoals een keer over een
persoon die tijdens een wintersportvakantie
iemand had gereanimeerd op de skipiste. Met deze
kennis ging Riny los en dichtte zij deze gast
bijzondere kwaliteiten toe, namelijk het vermogen
om beslissend te zijn tussen leven en dood. De gast
werd door Riny’s woorden helemaal stil en hoorde
haar verhaal met open mond aan. Hoe kon de dame
van de likeurproeverij dit allemaal weten? Hij kon er
met zijn pet niet bij. Naast deze gast zat zijn broer en
ook hij was onder de indruk. Zo erg, dat hij zijn
likeurtje in één teug achterover sloeg en de zaak
verliet. Zoiets engs had de arme drommel nog nooit

meegemaakt en met zijn lijf vol kippenvel liep hij
richting Centraal Station. Dit vonden we echter

te ver gaan. We hebben toen schuldbewust de
voorkennis eerlijk opgebiecht. Gelukkig konden
we de broer nog bereiken op het station voor hij de
metro inging. letwat beschaamd kwam hij terug in
de zaak, waar we nog een likeurtje namen tegen de
schrik. Het werd die avond overigens erg laat. Van
harte gefeliciteerd met het jubileum en hoop nog
vele jaren te mogen proeven van al het lekkers,

dat door Raymond op buitengewoon prettige
wijze wordt getapt. <~

(Riny: 'mijn voorkennis was summier, ik was er zelf
van geschrokken’).

lang’ En voor het geval een automobilist wat
ongeduldig wordt, wat hij niet verwacht, hij is
immers zo klaar, dan kan ik de bestuurder gerust
even bij hem langs sturen. Enfin, mannetje weg, zn
wagen als het IJzeren Gordijn in de steeg achterla-
tend. Na ongeveer twintig seconden meldt de eerste
bestuurder zich met een vriendelijk claxonnetje. Tk
geef geen krimp, vind het wel best. Na tien minuten
is het vriendelijke er echter af en ontaardt in een
orgie van decibellen in alle toonhoogten. Naar
buiten gaan staat inmiddels gelijk aan zelfmoord,
dus ik ga onverstoorbaar verder met mijn
bezigheden. Inmiddels waren wat gasten aan de toog
geschoven, zij zaten eerste rang. Verhitte koppen uit
de auto’s, onbeperkte nieuwe toevoegingen aan de
Nederlandse taal, toeristen die druk hun fotootjes
knipten en de pianoverhuizer die in geen velden of
wegen te bekennen was. Na anderhalf uur komt de
man bezweet met voldane blik uit het huis gesloft.
De missie is volbracht. Hij knikt beleefd naar de
eerst wachtende (inmiddels met kransslagaderver-
nauwing) die achter zijn verhuisvehikel staat, klimt
in zijn cabine, laat even zijn scheepshoorn loeien en
puft er vandoor naar zijn volgende klus. Die middag
zijn er bij een aantal automobilisten flink wat
levensjaren ingeleverd.

Eerbetoon voor moeder

Mijn mooiste herinnering blijft 11 maart 2008. Mijn
moeder, frequent bezoekster van In de Olofspoort,
was enkele dagen daarvoor overleden. Mijn vader en
ik besloten de dag van de begrafenis met alle familie

en vrienden af te sluiten in de stijl zoals mijn moeder
het gewild zou hebben, In de Olofspoort. In de
namiddag kwamen wij aan met zo'n vijftig personen.
Riny, die een speciale vriendschap had met mijn
moeder, had speciaal voor ons het Proeflokaal
geopend. Het werd een avond waarop veel
herinneringen zijn opgehaald en waardevolle
momenten voor eeuwig bezegeld. Zo zou ook

deze avond gebeiteld worden in mijn gedachten:
Rond een uur of 7 wurmde een grote brandweer-
wagen zich door de St. Olofspoort en hield halt
naast In de Olofspoort. Een bevriend brandweerman
zorgde er voor dat een minuut lang de brandweer-
sirene door de buurt schalde, als eerbetoon voor een
heel speciale dame. Het kippenvel van alle mensen
was bijna hoorbaar in de doodstille kroeg.
Regelmatig komen de mensen die erbij waren hier
bij mijn vader en mij op terug. Een indrukwekkende
avond om nooit te vergeten. Een prachtige foto van
mijn moeder heeft nadien nog een tijdlang op de
piano gestaan, waarvoor ik Riny enorm dankbaar
ben en altijd zal blijven. <~

Hans Al

Altij d iets leuks door Jan Aalbertsen

Ik ben een van die klanten uit de begintijd, want kom al sinds 1990 In de Olofspoort. Ik heb veel memories
uit het verleden, zoals het echtpaar Vrieze uit Maastricht met hun dochters ‘aan de straatstenen niet kwijt’.
Of aan de dichter Okke. Eigenlijk had ieder bezoek aan In de Olofspoort voor mij wel iets leuks.

Ik hoop dat jullie nog vele jaren door kunnen gaan in goede gezondheid. De beste wensen uit Kesteren

van mij en ook nog een beetje van mijn onlangs overleden echtgenote Mieke.

Warmte en vriendschap

Lopend door de Warmoesstraat in de richting van het Centraal Station heeft
de gevel van In De Olofspoort mij steeds geboeid en een warm gevoel gegeven.
Niet alleen vanwege het prachtige pand maar zeker ook om de warmte en de
vriendschap die daar woont en werkt in de personen van Bas en Riny.

Giuseppa Witlox (0.s.a., ondernemerskring sociale sector Amsterdam)

n de jaren dat ik in de Warmoesstraat
Z ;E woonde is er een goede vriendschaps-
band gegroeid die niet meer weg te
denken is en veel voor de zusters Augustinessen
van Sint Monica heeft betekend. Bij ons 65-jarig

bestaan hebben zij met een aantal vrienden voor

ons en allen voor wie wij werkten in Amsterdam
een geweldige culturele avond georganiseerd

in een zaal van Hotel Krasnapolsky. Nog steeds
ijveren zij voor ons vanuit In de Olofspoort.

Dank je wel en we blijven elkaar meenemen! <~



Bij boekpresentatie van 'onze' Majoor liters koffie en thee

Op de verjaardag van tante Jans in een opvangcentrum op de Walletjes zong ik psalmen.
En nadat ik een kerstoptreden had gegeven in de Anne Frankstraat voor oud-Leger des

Heilssoldaten ging de telefoon.

door: Riny Reiken

et was Majoor Bosshardt aan de lijn, die me

vroeg voor het Leger te komen zingen. Ik

voelde me gevleid en zong uit volle borst
liederen, psalmen en gezangen voor het Leger.
Daarop vroeg de Majoor of ik soms nog meer kon
betekenen voor het Leger? Hun werk had me altijd
aangesproken en ik heb een diep respect voor
mensen die hun leven in dienst stellen voor minder
bedeelden. Misschien was ik te jong en onervaren

De Majoor signeert haar boek in bijzijn van

Riny en Bas

toen ik bedankte, deze taak durfde ik niet aan, een
geestelijke carriére bij het Leger was niet wat ik
zocht. Hoewel ik dacht dat ik de Majoor zou
kwetsen, bleef ze mij toch opzoeken. Gelukkig

heeft ze mijn eerlijkheid altijd gewaardeerd.

De communicatie tussen Bas en de Majoor liep in
het begin wat stroef. Bij de eerste kennismaking met
hem liep de Majoor stug langs de bar, draaide haar
hoofd in zijn richting en riep, vol stemgeluid: “Zal je
wel goed voor d'r zorgen?” Het werd doodstil, hoe
zou Bas reageren? Ik keek snel van hem naar haar.
Bas was met stomheid geslagen, maar hij kende mijn
voorgeschiedenis als geen ander: “Agge dat maar
goed wit’, was zijn Brabantse antwoord met zachte g.
De Majoor werd een graag geziene gast in ons
Proeflokaal. Ze was wel uit een heel apart stuk hout
gesneden. Op mijn verjaardag presteerde zij het om
5 voor 12 s nachts thee te komen drinken. Terwijl de
steeg achter haar geparkeerde auto volstond met
toeterende taxi’s, dronk ze eerst haar kopje leeg en
reed om 5 over 12 weer verder.

De Majoor belde een keer naar de zaak om me
persoonlijk te vragen: “Mag ik mijn boekpresentatie
bij jullie houden?” Haar boek Mijn Hurt en Ziel werd
inderdaad In de Olofspoort gepresenteerd en we
hebben nog nooit zoveel koftie en thee geserveerd!
‘Wat een mooi moment. Na de presentatie zat de
Majoor wat verloren in ons achterlokaal. Door

WILLEM VAN
ORANJE

De koers veranderde voor mijn ouders toen ze de smaak te pakken kregen van deze
mooie stad. Vele bezoekjes volgden. Met familie of vrienden is het altijd heerlijk
wandelen door Mokum.

Riny Reiken

oor mensen van buiten is het immers

altijd spannend om langs de rode lampjes

" te kuieren. Zo kon ome Ginus de hele nacht
‘niet sloapen’ nadat hij met zijn vrouw Trijntje bijna
in een sekspaleis naar binnen was gelokt. Hij zag
daar allemaal gekleurde lichtjes en begreep niet

wat de man voor de ingang bedoelde toen hij hen
toeriep: “Het is ook voor paren, meneer”. Mijn
moeder en tante stonden ondertussen met gekruiste
benen op de Walletjes te gieren van het lachen. De
dames kwamen niet meer voor- of achteruit, er was
geen beweging meer in te krijgen. Voorbijgangers
maakten foto’s, het was enorm lachwekkend.

Mijn nichtje Marije huppelde als kleutertje op de
stoeprand langs de sekswinkels en zong blij haar
nieuwste, zelfgemaakte liedje: “Allemaal chocolade-
letters, grote en kleine!” We waren gezellig met de
hele familie naar het Kerstcircus geweest en liepen
langs erotisch getinte etalages met enorme
kunstwaren in vele kleuren door de Lange Niezel
naar ons mooie Proeflokaal in de Nieuwebrugsteeg

voor een afzakkertje. We hoopten dat ons neefje
Bart de kleurenpracht was ontgaan, maar al gauw
bleek dat we hem niet veel meer wijs konden maken,
toen hij keihard door het straatje riep: “Tante Riny,
we moeten bij die kunstpenissen toch rechtsaf?”

“Ja jongen, je hebt helemaal gelijk!” Ook voor
nichtje Amy en neefje Sven is Amsterdam altijd

een spannend uitstapje.

Papa en mama - opa Willem en oma Jantje - zaten
graag gezellig op hun lievelingsbankje in het café

en tuurden daar door het halve voordeurtje naar
toeristen en buurtbewoners buiten die altijd in grote
getale en nationaliteiten voorbij komen in allerlei
outfits en kleuren.

De Warmoesstraat en Zeedijk hebben een enorme

aantrekkingskracht op wandelaars uit de hele wereld.

Er komen zelfs voltallige gezelschappen voorbij.
”Och och, wat een mensenmassa, Jantje”, was dan
papa’s uitspraak. Na een paar advocaatjes hoorde
je mama enthousiast roepen: “Och mien hemel

Riny met Papa Willem
en Mama Jantje

Willem, nou moej doar eens kiek'n zeg!” Vervolgens
Riny met neef zwager
Henk Louwes Piet

renovatie in de opgebroken Warmoesstraat kon ze
niet bij haar auto komen. Toen Bas aanbood haar
thuis te brengen, nam ze dat in dank aan. Maar toen
hij eenmaal haar autootje bij het Oudekerksplein had
afgehaald, zei de Majoor: “Je mag me wel naar huis
brengen, kom maar naast me zitten. Ik kan nog heel
goed rijden, jongen en de Heer is altijd bij ons, dus
ga ik zelf achter het stuur!” Dat was lachen
natuurlijk, onze gasten zwaaiden ze uit vanaf het
historische deurtje van het Proeflokaal. Nadat Bas
alle bloemen bij de Majoor thuis had bezorgd, volgde
een rondleiding door haar huis. Vooral een kijkje in
de badkamer was heel apart. De Majoor was daar
heel trots op, want die had ze nooit eerder gehad.
Het grachtenpandje aan de O.Z. Voorburgwal waar
ze daarvoor jaren had gewoond was net zo
eenvoudig geweest als zij: wasbak met toilet,

simpel sanitair. We hebben het geluk gehad De
Majoor heel goed te leren kennen. In een voor mij
moeilijke tijd gaf ze steun. We gingen geregeld
samen op stap. Ik heb prachtige herinneringen aan
het samen eten van kroketjes, die ze zo heerlijk
vond (en wel altijd eerst een gebed?!)

Nadat Aafje Heynis en de Majoor elkaar ook
hadden leren kennen, volgden nog vele bezoekjes
aan Aafje’s woonplaats Blaricum en in Amsterdam.
Op haar 90e verjaardag waren wij haar gast en
stonden met een blije Jos Brink onder een paraplu.
De Majoor was dol op Jos, ze waren zeer dierbare
vrienden. Nu rusten zij niet ver van elkaars graf
op 'De Nieuwe Qoster’. Natuurlijk waren wij bij
haar begrafenis en vaak denk ik terug aan de
herdenkingsdienst. Temidden van het gezang keek
ik naar de Heilssoldaten die vol overgave zongen

Papa Willlem, geboren in Oranje met zijn fles

hoorde je één van beide zeggen: “Kom, we gaan even
een stukje kuieren!” Pa en ma bezochten alle musea.
Ze gingen ook graag mee naar het Concertgebouw,

de Stopera of Carré. Ook vonden ze het prachtig met

Riny danst met broer Wim
en Mama is blij

zus Janneke
met ouders

met blijdschap op het gezicht. De Majoor was
bevorderd en overgegaan naar onze vader in
de hemel waar geen ereplaatsen zijn.

Na de begrafenis stonden veel gasten op de

stoep voor een nog gesloten In de Olofspoort.

We condoleerden elkaar met het overlijden van
ons aller Majoor. Het werd een warme en hartelijke
middag en iedereen was geroerd. We keken naar
foto’s en zongen aan de piano een gepast repertoire
met vrienden, vaste gasten en buurtgenoten. Wij
wisten dat de Majoor goed terecht was gekomen en
vroegen ons af: zou Willem de Bodypainter haar
bekeren of zou dat andersom zijn in het hemelse?
Want die twee konden op elkaar mopperen, een
poging om te verbloemen dat ze elkaar wel mochten.
“Ik hou wel van je hoor, maar niet in het lijfelijke”,
zei Willem dan tegen haar. Waarop de Majoor

heel kordaat antwoordde: “Insgelijks, jongen!” €~

Bas brengt de Majoor thuis, maar zij rijdt zelf

kapitein Bas in het 'Just us bootje' te varen door

de Amsterdamse grachten of langs de Amstel.

We hebben met elkaar ontzettend veel ondernomen,
wat hebben we veel plezier beleefd. ¢~

broer
Wim

schoonzusje
Monique



Welkom In de Olofspoort

Proceflokaal In de Olofspoort, gelegen in het hart van Amsterdam, is niet zomaar
'een bruin café'. Het is de ideale plek om in een intieme, historische sfeer gezellig
een drankje te nuttigen. Niet alleen Amsterdammers, maar ook bezoekers uit alle

windstreken voelen zich hier thuis.

an keus geen gebrek, want het proeflokaal
% schenkt zo'n 200 verschillende dranken,

voornamelijk bijzondere of unieke jenevers,
likeuren en bitters. De meeste dranken zijn zelfs
per fles te koop, want aan het Proeflokaal is een
slijterij verbonden. In de Olofspoort heeft een eigen
flessenclub, en voor groepen worden er gezellige en
vakkundige proeverijen en culturele rondleidingen
door oud-Amsterdam georganiseerd. Daarnaast is

het een van de meest bijzondere trouwlocaties van
Amsterdam. Dit mede omdat het pand (uit 1619)
een rijke en bijzondere geschiedenis heeft.

Het Proeflokaal is ook beschikbaar voor
huwelijksvoltrekkingen, partnerregistraties en
gereserveerde proeverijen voor groepen vanaf

15 personen.

Het Proeflokaal is een oase van rust midden in

het woelige stadshart van Amsterdam, tussen

het Centraal Station en de Wallen. Wie de
Warmoesstraat uitloopt, loopt er zo tegenaan.
Geen flipperkast of gokautornaat en geen
ingeblikte muziek (maar wel een piano).

Hier hebben veel vrienden en vriendinnen,
collega’s en ex-collega’s een vaste avond waarop
zij elkaar ontmoeten. Hier komen bezoekers uit
de hele wereld even tot rust in het voor velen
knettergekke Amsterdam. En hier komt de
liethebber van bijzondere drankjes ruim aan zn
trekken. Van de 200 dranken zijn er meer dan 65
verschillende Hollandse en Belgische jenevers, onder
meer een ruime keuze in vruchtenjenevers en een
uitgebreide selectie van op eiken vat gelagerde

jenevers. Daarnaast kunt u kiezen uit 100
verschillende Hollandse likeuren en bitters,
waaronder een aantal Oud-Hollandse likeuren
uit de 17e en 18e eeuw met namen als Bruidsiranen,
Hempje Licht Op, Roosje Zonder Doornen en
Juffertie In 't Groen. Ook enkele zelfgemaakte
likeuren, zoals zoals Zoute drop, Kersenbonbon
en Wallengang worden geschonken.
Natuurlijk is er voor de liethebber van
buitenlands gedistilleerd, port, wijn en

sherry genoeg te kiezen.Voor de bierliethebber
staat er een goed glas Amstel pils en Aftlighem
dubbel klaar en Wieckse Witte uit de fles.
Voorts is er een redelijk assortiment
frisdranken beschikbaar. ¢~

Op deze kaart, gemaakt door Frederik de Wit na 1688, is te zien hoe de itbreiding van de stad min of meer abrupt ophoudt bij de Amstel. De plantage is inmiddels heybestemd als pleziergebied.

Geschiedenis in een notendop

p de plaats van het huidige proeflokaal
@ werd in 1341 een van de eerste stenen
stadspoorten van Nederland gebouwd:
de Sint Olofspoort. Omstreeks 1440 werd
de nu nog bestaande Olofskapel tegen de
poort aangebouwd. De Olofspoort en de
Olofskapel zijn vernoemd naar St. Olof, de
Noorse beschermheilige van steden (van o.a.
Oslo), als een eerbetoon en dankbetuiging aan
alle Noorse zeelieden die vanuit het hoge noorden

tienduizenden bomen aanvoerden die als
heipalen werden gebruikt voor de opbouw van
de stad Amsterdam. Tijdens de Tachtigjarige
Oorlog werd de Olofspoort ook gebruikt als
gevangenis voor Spaanse krijgsgevangenen.

Na de stadsuitbreiding van 1425 had de poort
al geen functie meer als stadspoort en in 1618
werd besloten deze af te breken. Tegelijkertijd
werd aan de stads-architect Hendrick de Keyser
de opdracht gegeven om het huidige pand

Nieuwebrugsteeg 13 op deze plaats te bouwen.
Het pand werd in gebruik genomen als suiker-
broodbakkerij, wat nog blijkt uit de gevelsteen
met het opschrift Tn de lompen'. Een Tomp' is
namelijk een suikerbroodje.

Later werd de benedenverdieping van het pand
doorgetrokken met het reeds in 1602 gebouwde
achterhuis, dat oorspronkelijk de naam Het
Hamburger convooy droeg, ter ere van de

Hamburgers die hun bieren naar Amsterdam
transporteerden, omdat hier slechts scharrebier

(van slechte kwaliteit) gemaakt werd. Later werd
deze “gelaghkamer” omgedoopt tot Het dorstige hart.

Het pand heeft eeuwenlang gefungeerd als (suiker)
broodbakkerij. In 1988 kreeg het zijn huidige functie
als proeflokaal voor ambachtelijk gestookte jenevers
en likeuren. Sinds 1918 is het pand eigendom van

de Vereniging Hendrick de Keyser. ¢~



Het Proeflokaal beschikt over zo'n 200 soorten Nederlandse jenevers, likeuren en bitters.

Zeer bijzonder zijn onze Oud-Hollandse likeuren. Voor trouwpartijen serveren wij de Bruidstranen.
Uiterst dunne stukjes bladgoud- en zilver in de bruidstranenlikeur symboliseren tranen van geluk
van de bruid. Wij serveren ook likeuren zoals Roosje zonder doornen, Hoe langer hoe liever

en Volmaakt geluk en nog veel meer van deze Oud-Hollandse likeuren. Bij elke likeur hoort

een leuke anekdote, die wij onthullen tijdens de proeverijen. Wij beschikken over 65 jenevers.
Naast ons ruime assortiment ambachtelijke jonge jenevers, oude jenevers, korenwijnen en
vruchtenjenevers, hebben wij ook een ruime keuze uit speciale jenevers die tot ca. 20 jaar

gelagerd zijn op eikenhouten vaten. Er wordt gewerkt met de beste moutsoorten en kruiden.

Door de lagering krijgt de jenever een specifiek en gerijpt karakter.

Arrangementen

In deze 17e eeuwse sfeer bieden wij verschillende arrangementen aan, zoals het proeven van likeuren en jenevers,
bescheiden concerten of huwelijksvoltrekkingen voor de Burgerlijke Stand.

Proeverijen

We geven proeverijen voor groepen vanaf 15 personen. Een selectie van jenevers of likeuren wordt tijdens een proeverij
gekeurd. De drankjes worden tegelijkertijd geserveerd of direct na elkaar, zodat u de verscheidenheid aan smaken beter
kunt vergelijken. Wij verzorgen voor u een vakkundige proeverij en/of een Oud-Hollandse presentatie. De dranken worden
in professionele proefglaasjes gepresenteerd. Voor standaardproeverijen gelden onderstaande prijzen p.p., met een
minimum totaal bedrag van € 180,00.

Proeverij menu:

Welkomstdrankje - Bittter ¢ Soet Welkomstdrankje - Bittter ¢ Soet

Zachte Jonge Olofspoorter - Bacardi - Zware Jonge Schermer Inspiration - Zeeuwse Babbelaar

Oude Schermer - Oude Simon Kersen - Aardbeien

Zeer Oude Zuidam - 3 Jaar Gelagerde Zuidam Kummel - Pepermunt

Oude Moutwijn / Huis - Korenwijn Rutte Poire Williams - Pomme a base de Calvados
Oude Vijf Rutte - Filliers 17 Jaar Gelagerd Honing / Whisky of vrije Keuze

Korenwijn Zuidam 10 Jaar Gelagerd Appel-Kaneel

Likeuren en jeneverselectie

3 glaasjes €15,00
4 glaasjes €19,00
5 glaasjes €23,00
6 glaasjes €27,00

U kunt bij ons ook terecht voor een biertje, wijn of frisdrank, maar ook voor buitenlands gedistilleerd.
Een bezoek aan ons Oud-Hollandse Proeflokaal In de Olofspoort is de ware genieter van harte aan te bevelen.

Lied en Klassiek

Van september tot mei worden diverse Lied & Klussiek inloop concertjes georganiseerd.

Onze Lied & Klassiekzangers brengen graag hun stem ten gehore. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Riny Reiken.
Er vinden ook concerten in besloten kring plaats, maar deze zijn uitsluitend te bezoeken na schriftelijke aanmelding
via ons e-mailadres: olofspoort@upcmail.nl

Sing-Along avonden

De Sing-Along avonden vinden plaats op de dinsdagavond vanaf 20.15 uur. Het Proeflokaal zal dan
geopend zijn vanaf 19.30 uur. De eerstvolgende Sing-Along avonden zullen worden gehouden op
21 mei, 16 september, 18 november 2014.

De Slijterij & Flessenclub Het Dorstige Hart

Nagenoeg alle dranken die wij uitschenken kunt u per fles kopen (de gekochte flessen mogen niet in het Proeflokaal
genuttigd worden). Leden van Jeneverclub Het Dorstige Hurt kunnen wel uit eigen flessen drinken. Deze strikt
persoonlijke flessen worden zorgvuldig bewaard in ons kabinet.

Trouwlocatie

Het is mogelijk om in ons Proeflokaal uw burgerlijk huwelijk in intieme sfeer te laten voltrekken. Hiervoor stellen wij ons
Proeflokaal 7 dagen per week beschikbaar voor huwelijken met maximaal ca. 30 gasten. Tijdens de huwelijksceremonie
zal het Proeflokaal voor publiek gesloten zijn. Speciale huwelijks-arrangementen op aanvraag.

Bezichtigen, bespreken en boeken, ook tijdens de normale openingstijden van het Proeflokaal, uitsluitend op afspraak.

Openingstijden

Het Proeflokaal is voor publiek geopend:

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 16.00 - 00.30 uur
Vrijdag en zaterdag 15.00 - 01.30 uur
Zondag 15.00 - 22.00 uur

Adpres In de Olofspoort

Nieuwebrugsteeg 13 - 1012 AG Amsterdam

Riny Reiken

Tel: 020-6243918 (na 15.00 uur) Web: www.olofspoort.com (in English as well)
www.facebook.com/olofspoort Email: olofspoort@upcmail nl

K.vK.: 33.184.402 - IBAN NL76 RABO 0393 5209 94

Tekening van Anton Pieck

Het zicht vanuit de Warmoesstraat richting
Proeflokaal.
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Proeflokaal

In de Engelse krant The Guardian werden we één van de beste drie café's van Nederland’ genoemd. Well, that’s a big compliment! Wij zijn blij
met de bezoeken van velerlei mensen: Jan met de pet, leden van het Flessenkabinet, Prinsen der Nederlanden, buurtbewoners, provincialen,
Amsterdammers, toeristen of andersoortige lieden. Teder is welkom. Rangen of standen telt bij ons niet, daar doen wij niet aan.
Vanuit het proeflokaal verzorg ik ook culturele rondleidingen door de Amsterdamse binnenstad. Dit is een service voor de proevende gasten.
Naar hartenlust vertel ik over de grachtenpandjes, gevelstenen, grachten, kerken en pleinen en de daarbij horende historische informatie.
Natuurlijk gaat mijn verhaal ook over de Walletjes en de meisjes van plezier.

'EEN MOOIE OUWE IS EEN SENSATIE'

Meer dan zestig soorten jonge en oude borrels worden er geschonken. Reden te over dus voor het
selecte Genevergenootschap om het proeflokaal 'In de Olofspoort’ in de Nieuwebrugsteeg gisteren

als officieel 'genevercafé' in zijn gelederen op te nemen.Daar werd een feestelijk zeewierjenevertje op
gedronken en een mooie 'ouwe’, want zo'n onderscheiding blijkt geen kleinigheid. Alleen de allerbesten
overleven de zware test van het genietersgenootschap. Onder de Amsterdamse gelauwerden:

Oosterling en Wijnand Fockink.

Het Parool DINSDAG 23 JULI 2013 - DE KRANT VAN AMSTERDAM - Vrij, Onverveerd PAROOL - door Corrie Verkerk

igenlijk was het een dubbel feestje in het Proeflokaal
omdat de zaak ook 25 jaar bestaat (...) Nu eerst het
felbegeerde bordje van het genootschap aan de

gevel. De kenners weten het haarfijn uit te leggen. Een goede
jenever klok je niet zomaar achterover. Je walst het in je

glas, je ruikt en nipt, met aandacht. "Het is de kunst van het
genieten” aldus liethebber Peter Wijbenga, die zo'n negentien
jaar terug aan de wieg stond van het genootschap. Er valt nog
altijd het een en ander aan het imago van de jonge en oude
borrel bij te schaven, weet hij. "Hou je van een goed glas
whisky, dan ben je een kenner. Zeg je hetzelfde over jenever,
dan ben je al snel een alcoholist. Te dikwijls hoort hij nog:

"Bah, jenever, dat lust ik niet." Maar als ik gasten zonder iets
te zeggen een mooie ouwe borrel bij de koftie schenk, zeggen
ze: "Tk heb nog nooit zo'n zachte cognac gedronken.”

Ook in 'In de Olofspoort blijkt nog een enkele onwetende
rond te lopen: "Jenever gebruik ik alleen om te ontsmetten”.
Dat laten de kenners zich niet welgevallen. Hier moet
‘alcoholisch ontmaagd worden'. Met een mooie ouwe,
natuurlijk: "Niet koud jongen. Dat is geen smaak. Dit is een
sensatie.” En zie, alweer een bekeerling. Onder de liethebbers
ook Jacques d'Ancona die, als een van de prominente
ambassadeurs van het genootschap, de hitte had getrotseerd
om vanuit het noorden naar Amsterdam te reizen. Goed, hij

is meer van de campari-jus en de gin-tonic, maar op zijn tijd
gaat een mooie borrel er ook wel in. Hij haalde in zijn speech
nog even een mooie kroegobservatie van Simon Carmiggelt
aan. Die van de oude man die voorzichtig het kelkje naar zijn
mond bracht en het kostbare vocht liefdevol toesprak: "Zoek
maar een mooi plekkie. Het wordt vol vanavond.” ¢~

Jacques d Ancona heft het glas in In de Olofspoort

Jeneverdrinkers eren In de Olofspoort: Joep
Stassen, Jacques d'Ancona, Peter Wijbenga

Jeneverdrinkers eren Olofspoort - De Telegraaf

DE TELEGRAAF VRIIDAG 23 JULI 2013 - Stan Huygens JOURNAAL - De krant van wakker Nederland

et Amsterdamse Proeflokaal in de Olofspoort, vlak voordat je de Wallen oploopt vanaf het Centraal Station, trekt al jaren liethebbers van Nederlands sterk. Pas nu echter, in
het jaar dat Riny en Bas het 25-jarig jubileum van het café vieren, heeft het Genevergenootschap besloten de Olofspoort officieel te erkennen als jenevercafé. Peter Wijbenga,
medeoprichter van het Genevergenootschap, verzekerde de aanwezigen dat de Olofspoort eigenlijk al veel eerder voor de erkenning in aanmerking kwam. Die erkenning is ook best bijzonder,
want het in 1995 door de Nederlandse distillateurs opgerichte gezelschap heeft nog slechts een twintigtal café’s de erkenning verleend. Daaronder zijn ondermeer De Pintelier in Groningen,
Sjinkerij de Bobbel in Maastricht, Proeflokaal de Ooievaar in Rotterdam, Proeverij Caruso in Roosendaal en Boshuis Venkraai in Oisterwijk. Beroepslid Jacques dAncona sprak als
ambassadeur van het Genevergenootschap de gasten toe, onder wie directeur Joep Stassen van SpiritsNL, de branchevereniging van importeurs en producenten van
gedistilleerde dranken in Nederland. Uitbater Riny vertelde dat in het prachtige pand eeuwenlang (suiker) brood werd gemaakt. Sinds 1988 is het een proeflokaal

voor jenevers en likeuren. ¢~

door Thijs Lewis



